Motto Album Melati van Java
Januari
1
Als een kind zoo vrolijk en speelsch dartelt het jonge haar ons te gemoet; een ommezien en het lijkt een grijsard.

2

Slechts weinig menschen kunnen het brengen tot trots, de meeste nblijven hangen aan de ijdelheid.

3

Doe het goede en werp de herinnering in zee; de visschen zullen het niet weten maar God zal 't erkennen.

4

Hij die altijd doet, wat hij wil, doet zelden wat hij moet.

5

Toekomst en Verleden dragen sluiers, maar die van de eene is een maagden-, van de ndere een weduwsluier.

6

Lust in het huiselijk leven is het beste tegengif voor slechte zeden.

7

Het geluk hangt meer af van ieders inwendig gevoel dan van uitwendige omstandigheden.

8

Vele gedachten zijn slechts daarom tolvrij omdat zij monsters zonder waarde zijn.
9

Een ijdel mensch gelijkt een gebogen lijn, die altijd in zichzelf terugkeert.
10

Tot spreken hoort geest, tot zwijgen verstand.

11

Niemand wordt slecht behandeld dan die slecht behandeld wil worden.

12

Men ken den menschen veel vergeven als zij maar geen inbeelding hebben.

13

Laat ons welgemoed zijn en denken dat die rampen, welke ons het zwaarste vallen, juist die zijn welke nooit komen!

14

Een verkoelde vriendschap is een verwelkte bloem.

15

Geloof niet alles, wat gij hoort, zeg niet alles, wat gij weet; doe niet alles, wat gij kunt!

16

Geeft zoolang gij geven kunt en dat uw laatste gift zij een goede nagedachtenis.

17

De liefde is een bloem, die haar natuur ontleent aan den grond, waaruit zij opschiet.

18

De belooning van een weinig goed te hebben gedaan is het verlangen in zich te voelen nog meer en beter te doen.

19

Geen geluk is bestaanbaar zonder nuttigen arbeid.

20 

Wilt gij een mensch kennen, zie hoe hij lief heeft en hoe hij treurt.

21

Het leven bestaat uit twee deelen: het verleden een droom, de toekomst een wensch.

22

Geduld is de kunst om te hopen.

23

Wilt gij de aarde in een hemel herschapen zien, begin dan zelf een engel te zijn.

24

Tevreden zijn is niets. maar tevreden blijven, ziedaar de groote kunst.
25

Zet uzelf zoo hoog, dat gij niet tot een laagheid kunt afdalen.

26

Er zijn oude menschen, die nooit oud worden en jonge, die nooit jong waren.

27

Wat de lentezon is voor de planten, dat is de liefde voor het kinderhart.

28

Zorg dat uw deugden niet in ondeugden ontaarden!

29

De ondragelijkste vijandschap is die met zichzelf.

30

Die tracht beter te schijnen dan hij is, verliest zijn tijd; die beter tracht te zijn dan hij is, wint steeds.

31

De wereld is het huis van de man, het huis de wereld van de vrouw.

Februari
1

Als gij goede diensten zaait. zult gij ten minste aangename herinneringen oogsten.

2

Vriendschap is liefde zonder bloemen.
3

Gelukkig zij, die zich in hun eigen huis werkelijk tehuis voelen.

4

Beheersch de omstandigheden, en dien ze niet!

5

Illusieën zijn als zonnestralen; zij verlichten zelfs bouwvallen.
6

Het beste leven is dat, waarin liefde plicht en plicht liefde heet.
7

Het is veel schooner zich tweemaal te laten bedriegen dat één keer het vertrouwen in de menschheid te verliezen.
8

Als gij te arm zijt om uw naaste iets te geven, geef hem dan ten miste een goed voorbeeld.
9

Afwisseling brengt dikwijls den geest meer verkwikking aan dan rust.

10

De tiende Muze is de smart.

11

Ons hart is nooit zo zwaar te dragen dan wanneer het ledig is.

12

Vrees voor toekomstig ongeluk maakt velen ongelukkiger dan het ongeluk zelf.
13

Zwijgen met verstand is beter dan spreken zonder liefde.

14

Het is hard zelf te lijden, maar nog harder hun, die wij liefhebben het leed niet te kunnen besparen.

15

Het zoeken naar geluk is het grootste beletsel om het te vinden.
16

Poëzie is een kostbaar en smakelijk nagerecht; maar zij moet nooit de hoofdschotel van onzen levensmaaltijd worden.
17

Een goed humeur is de grootste aantrekkingskracht van het huiselijk leven.

18

Welkom glimlacht steeds, vaarwel nadert al zuchtend.

19

Laat geen gras groeien op de paden der vriendschap; wie weet hoe spoedig rijdt er een lijkkoets over heen.

20

Bedank de Fortuin niet als zij u gunstig is, want dadelijk zal zij haar gelaat van u afkeeren en u voor langen tijd verlaten.

21

De deugden van sommige menschen zijn moeilijker te verdragen dan de gebreken van anderen.

22

Het is goed tijd te winnen, mits men geen kostbaarder goederen daarvoor in ruil geeft.

23

Wie tereden is over zichzelf, voelt zich dikwijls ontevreden door die tevredenheid.

24

Sommige menschen dragen hun gevoelen als pluimen, waarmede zij hun hoed versieren, anderen als japonslepen, die zij door stof en slijk sleuren.

25

De zwaarste ketenen zijn die van rozen.

26

Veel te hebben gezien en niets te bezitten is rijke oogen hebben en arme handen.

27

Wantrouw den tijger meer dan den leeuw en een kwaadaardigen ezel meer dan ee ntijger.
28

Duizend verstrooiingen geven nog geen schaduw van het geluk.

Maart
1

Wie geen vijanden heeft, heeft ook geen vrienden.

2

Het is gemakkelijker eenmaal een groot offer te brengen dan er altijd over te zwijgen.

3

Hij die de kern wil eten moet de noot kraken; hij die de winst wil genieten moet zich moeite troosten.
4

Een schat van herinneringen kan niet opwegen tegen het kleinste straaltje hoop.

5

Het bestaan van de egoïst is een alphabet bestaande uit slechts twee letters I K>
6

Geen rampzaliger mensch dan die al zijn wenschen vervuld heeft gezien.

7

Het is wreed van geluk te spreken tegen iemand, die minder gelukkig is dan gij.

8

Niets moeilijker dan steeds dezelfde mensch te zijn.

9

Onze liefste dooden zijn dikwijls onze illusieën.
10

Elke nieuwe kennismaking is der jeugd welkom, zelfs die met de smart.
11

De grijsaard ziet onder hem de aarde in nevelen gehuld, maar boven hem schittert de sterrenhemel in vollen glans.

12

De roem is voor vele vrouwen de grafsteen van het geluk.

13

Hij die het meest aan zichzelf denkt, wordt het spoedigst vergeten.

14

Geluk is altijd te koop, zelfs voor de bescheidenste beurs.

15

Een al te goed hart is een geluk voor anderen, maar een ongeluk voor hem die het bezit.

16

Onafgebroken zonneschijn doet de plant verwelken, gedurige voorspoed doet de menschelijke ziel verkwijnen.

17
De zoetste herinneringen zijn die uit de tijd toen wij nog geen herinneringen hadden.
18

Verachting is de eenige wraak der edele zielen, daarop rekenen de boozen.
19

Geduld is de ingangspoort der vreugde.

20

Wilt gij veel van het leven ontvangen, begin dan met veel van uzelf te eisen.
21

De tijd is een Moloch; op zijn altaren brengen wij alles ten offer.
22

Men kan gelukkig zijn zelfs zonder geluk.

23

De armste mensch is hij, die het rijkste aan verlangens is.

24

Zoek de smart niet op, zij vindt u altijd nog veel te vroeg.

25

Het doel van het leven is niet geluk maar plicht.
26

Zichzelf beoordelen is zich boven zichzelf verheffen.

27

Ons hart is dikwijls de zwaarste last, dien wij op onzen levensweg moeten mede dragen.

28

Onderneem nooit iets, waarvoor gij den moed niet hebt den zegen des hemels af te bidden.

29

Laat ons geduld hebben met anderen, zij moeten het zoo dikwijls met ons hebben.

30

De hoogste wijsheid is levend te doen, wat wij stervend zouden wenschen gedaan te hebben.
31

Overal is iets te bewonderen; de kunst is het te vinden.
April
1

Beheersch u zelf, bemin uw naaste en doe dan den plicht, die u het naaste ligt!

2

Een arm man is hij, die niet kan schertsen, maar nog armer is hij, die niets kan dan schertsen.
3

Bescheidenheid is voor de verdienste, wat de schaduw is voor de figuren van een schilderij. Ze doen deze beter uitkomen.

4

Bouw rustplaatsen voor uw geest op de hoogten, van waar gij op 's levens ellenden kunt nederzien!

5

Hij alleen is werkelijk vrij, die niets begeert.

6

Wij weten niet meer wanneer wij onze eerste vreugd beleefden; de eerste smart echter schreef haar datum in onuitwischbare letters.

7

Wie iets besluit in toorn, zaait storm.

8

Het is onmogelijk het geheele menschdom gelukkig te maken; wees dus tevreden als slechts enkelen u hun geluk danken.

9

Zeg mij, wei gij bewondert en ik zal u zeggen, wie gij zijt!

10

De meeste vrienden gelijken op de zwaluwen, die verschijnen als de lente komt en bij de eerste nadering van den winter verdwijnen.
11

Vriendschap en kinderen komen nooit tot rijpheid als zij te snel groeien.

12

Een gelukkige jeugd is veelwaard, maar een gelukkige ouderdom is onschatbaar.

13

Die door het geven ontbeert, geeft dubbel.

14

De strijd tussen plicht en genot valt zwaar, totdat wij overtuigd zijn dat niets meer genot schentk dan plicht.

15

Wantrouw de liefde wier eerste bloem geen eerbied is.

16

Wilt gij een genot waardeeren, leg het dan op de toetssteen der herinnering.
17

Angst is de kwaal der gelukkigen.

18
In plaats onzen overwinnaar te haten, moeten wij de deugden leeren kennen, die hem deden overwinnen.

19

Beminnelijke ouderdom is meer bewondering waard dan beminnelijke jeugd.
20

De beste montuur voor de parel der ware verdienste zijn eenvoud en bescheidenheid.

21

Keer uw gelaat niet anders naar het verleden dan om te leeren hoe gij de toekomst moet ontmoeten.

22

Onze deugden stan dikwijls ons geluk meer in den weg dan onze gebreken.

23

Vrede met zichzelf is vrede met de geheele wereld.

24

Genot kan wonen in een luchtkasteel, geluk moet waarheid tot fundament hebben.

25

De heilige eendracht is het zout, dat huis en stad in wezen houdt.

26

Begin iets te ondernemen koel en bedaard, maar zet het door met vuur en ijver.

27

Geheel het leven wordt bestraald door de zonnestralen van het geluk, die de hoogten der jeugd het eerst beschijnen.

28

Onze grootste deugden en ondeugden zijn die, waaraan wij zelf het minste denken.

29

Men slaagt er niet altijd in goed te doen, maar 't is reeds veel als men een weinig kwaad belet.

30

Het woord Moeder is het eerste dat ons hart uitspreekt vóór dat onze mond het geleerd heeft.
Mei
1

Daar zijn van die herinneringen, welke de smart als met gloeiend ijzer in onze ziel brandt.
2

Een zware ziekte geneest kleine kwalen, een groot verdriet doet kleine zorgen vergeten.

3

Wie zichzelf kan beoordelen zal anderen niet licht veroordelen.

4

De wereld kan ons vergoeding schenken voor veel, maar niet voor huiselijk geluk en vrede.

5

Lachende deugd is dubbele deugd en grimmige deugd halve ondeugd.

6

Niets is ongelukkiger dan zih niet thuis te gevoelen in zijn eigen kleed en in zijn eigen huis.

7

Talent met karakter is een fraai schip, aan welks roer een flink stuurman zit.
8

Geluk verschijnt dikwijls als een schoone toovergodin in schitterend kleed, maar nog vaker als Asschepoester in eenvoudig huisgewaad.

9

Trots ligt nog verder van ijdelheid dan van nederigheid.

10

Genie evenals elke adeldom verplicht.

11

Het is goed, wijs te zijn, maar laat anderen die wijsheid niet te duur betalen.
12

Hoogmoed kost meer dan honger, koude, studie en dorst.

13

Een weinig waarschijnlijkheid is voldoende voedsel voor veel hoop.

14

Er is groote kunst toe noodig om lief te hebben.

15

Hebt gij geen vleugels om te vliegen, bereik uw doel al loopend; kunt gij niet loopen, kruip er dan heen!

16

Geen zegel smelt zoo gemakkelijk als het zegel des geheims.

17

Een goeden naam kan men slechts verkrijgen door vele daden en men verliest hem door een enkele handeling.

18

Het leven is een stormachtige zee; onverstandig handelt dus hij, die slaapt terwijl zijn scheepje door de onstuimige wateren drijft.

19

Er zijn woekeraars met liefde zoowel als met geld.

20

Die menschen zijn het gelukkigst, die aan alle wolken een zilveren rand zien.

21

Er is dikwijls hart toe noodig, om hard te kunnen zijn.

22

Arbeid is leven, welbeloonde arbeid is levensvreudge; welbeloonde arbeid met een goed doel het gelukkigste leven dat men leven kan.

23

Fouten zijn lessen door de wijsheid gegeven.
24

Bescheidenheid is slechts bij hen eendeugd, die niet bescheiden hoeven te zijn.

25

Het kost moeite zich aan iets te gewennen, zelfs aan nieuw geluk.

26

Bezigheid moet steeds de voorhoede, genoegen de achterhoede van ons leven uitmaken.
27

Het is de edelste soort van zelfzucht zijn geluk te stellen in dat van anderen.

28

Herinner u in uw oyderdom dat gij eens jong waart, maar vergeet toch ook niet dat gij nu oud zijt.

29

De grootste kunst is te weten zijn kunst te verbergen.

30

Zelfs in deugd moet men maa en evenwicht weten te bewaren.

31

Eigenliefde verbindt en geneest haar eigen wonden.

Juni
1

Zoodra gij uw plicht kent, bekommer u dan niet om de vele goede redenen die u beletten kunnen dien niet te vervullen.
2

Tracht u nuttig te maken en gij zult u overal t'huis voelen.

3

Een der geheimen van het geluk is goedkoope genoegens te kunnen aankweken.

4

Het eerbied voor God omdat Hij zoo groot en voor het kind omdat het zoo klein is.

5

Het is minder gevaarlijk uit te glijden met den voet dan met den tong.

6

Het leven bestaan niet uit groote, schitterende offers, maar uit kleine tegemoetkomingen, vriendelijke oplettendheden en fijne kieschheden.

7

Eerbied en liefde moeten zoodanig tegen elkaar opwegen dat de eerbied de liefde niet verstikt.

8

Vlijt is een fraai inkomen en ijver een goed kapitaal.

9

Acht u gelukkig als gij niet overgelukkig zijt.

10

Het is gemakkelijker toen rampen in het geheim tedragen dan één geluk alléén te genieten.
11

Het sterkste hoofd is dat, hetwelk steeds meester blijft over zijn hart.

12

Laat uw kennis en ondervinding een uurwerk zijn, dat gij slechts vertoont als men u vraagt hoe laat het is.

13

Bekennen dat men ongelijk had, is erkennen dat men verstandiger is geworden.
14

Een schoone en eervolle ouderdom is de dageraad der onsterfelijkheid.

15

Het fijnste en aangenaamste van alle genoegens is dat van anderen te vermeerderen.

16

't Is woekerrente op dankbaarheid te rekenen, als men reeds het genot van de weldaad heeft gesmaakt.

17

Wij krijgen zelden wat wij noodig hebben, juist als wij het noodig hebben.

18

Wie met zijn rijdkom weet om te gaan, is de eenige, die waarlijk rijk is.
19

Wat de lentezn is voor de planen, dat is ouderliefde voor het kinderhart.

20

Wie triomfeeren wil, leere strijden, lijden, sterven!

21

Hij wien niemand voldoet is even ongelukkig als hij die aan niemand behaagt.
22

De wereld is een moeras vol slijk; tracht dus op de hoogten te blijven.
23

Om van het leven te kunnen genieten moet men  zich soms ongelukkig voelen.
24

De jeugd kent slechts twee tinten: zwart of wit. Zij vindt alles vreeselijk mooi of onzettend lelijk.

25

Wij gaan slechts eens door de wereld, laat het dan ons streven zijn, alles wat daarin goed is te vermeerderen.

26

De laatste illusie is geen illusie meer te hebben.

27

't Is zichzelf verachten door niet te durven schijnen, wat men is.
28

Ons hart is een vat vol wierook, het lijden de vonk die het ontsteekt en de geuren omhoog doet stijgen. 

29

Een huishouden zonder huisvrouw is een lantaarn zonder licht.

30

Wilt gij later geen berouw voelen, besluit dan niets in de eerst vreugd of in de eerste smart.
Juli
1

Onder plicht verstaan wij gewoonlijk datgene wat anderen moeten doen.

2

Tegen twee dingen is het zwartste pessimisme niet bestand: tegen een schoonen lentemorgen en een vroolijken kinderlach.
3

G e n o e g is een feest, maar hoe weinigen ter wereld weten te genieten van een feest.
4

Een lach is dikwijls slechts een masker, dat bittere smart verbergt.
5

Het beste wat men doen kan, is goed te doen, wat men doet.

6

Oude vrienden raken elkander aan met de zielen, nieuwe met de handen en kennissen met den handschoen.

7

Het leven is het leerzaamster hoewel niet altijd het aangenaamste der boeken.
8

Zwijgen kan goud zijn, maar het maakte nog nooit een stomme tot millionair.

9

Een hart leeg van gal is meer waard dan een beurs vol goud.

10

Studie is de kwelling der kindsheid, het voedsel der jeugd,  de troost van den mannelijken leeftijd, de stad van den ouderdom.
11

De dooden zijn de onzichtbaren maar niet de afwezigen.
12

Het geluk der jeugd bestaat in het vertrouwen op de toekomst; de ouderdom is tevreden met de kleine genoegens van het heden.
13

Een vriendelijk woord treft verder en beter dan een kanonskogel.
14

Als wij in twijfel zijn hoe te handelen, moeten wij ons afvragen, hoe wij over minstens een haar zouden wenschen gehandeld te hebben.
15

Gelukkig is hij, die zijn eigen wil verstaat.

16

Geen zachter hoofdkussen dan de herinnering aan een goede daad.

17

De haat der dwazen is niet zoo gevaarlijk als hun vriendschap.

18

Medelijden en bewondering zijn de eerste stappen tot liefde.
19

De tijd, het rouwkleed, niet den rouw verslijt.
20

Men kans slechts geheel verliezen wat men liefheeft, door op te houden het de beminnen.

21

De smart, die wij voelen over den dood onzer geliefden, is de laatste band, die ons nog aan hen bindt. Geen wonder dat zoovelen haar tot geen prijs willen verliezen.
22

Men gaat de aarde dikwijls rond om de bloem van het geluk te zoeken en ziet niet hoe zij in eigen tuin bloeit.

23

Wacht u voor beloven als voor een misdaad, als gij niet zeker zijt dat gij het beloofde kunt volbrengen.
24

Wacht u voor beloven als voor een misdaad, als gij niet zeker zijt dat gij het beloofde kunt volbrengen.
25
De dood eener moeder is de eerste smart, die men zonder haar beweent.
26
Geen van onze genegenheden blijven wij zoo trouw als de liefde tot ons zelf.
27
Willen wij onze herinneringen frisch en bloeiend bewaren, dan moeten wij hen als teere plantjes aankweeken.
28
't Zou jammer zijn wanneer alle menschen verstandig waren; men had dan niets meer om over te lachen.

29
Liever de doornen der waarheid dan de rozen der huichelarij.
30

Het is een dwaling te denken dat geluk duur is; het is dikwijls zeer goedkoop, als men slechts weet waar het te vinden is.
31

De godsdienst brengt de deugden der grootste karakters onder het bereik van de eenvoudigsten.
Augustus
1

Gelukkige dagen zijn in ons leven als de glinsterende steken van gouddraad in een mat getint borduurwerk.
2

Het eerbied en achting voor uw eigen leed; geef anderen geen gelegenheid er mede te spotten.
3

De liefde maakt het leven van den man schoon, voor de vrouw is zij het leven zelf.
4

Goed is 't met eer te kunnen komen, maar nog beter is het met eer te gaan.
5

Vergeet geen weldaden dan die, welke gij zelf bewezen hebt.
6

Tevreden zijn is niets, maar tevreden blijven, dat is de groote kunst.
7

Werken doet vergeten en vergetelheid is een soort van geluk.
8

De zoetste herinneringen zijn die uit den tijd, toen wij nog geen herinneringe nhadden.
9

De goede naam der ouders is de rijkste huwelijksgave aan hun kinderen.

10

Wilt gij de ndood niet vreezen, tracht hem dan strak in het gelaat te zien.

11

Het recht om trotsch te zijn maakt bescheiden.
12

Het hart eener moeder is zoo klein en toch sluit het een oneindigheid van liefde in zich.

13

Niets stemt ons tevredenenr dan het bewustzijn goed te zijn.

14

Zorg steeds dat gij al uw woorden en daden in de eerste  plaats tegenover uzelf verantwoorden kunt.
15

Geen geluk lijkt ons zoo heerlijk als dat waarvan wij afstand deden, geen goed van zooveel waarde als dat wat wij verloren.

16

De armste mensch is hij die het rijkste aan verlangens is.

17

Liefde te bewijzen is de kortste weg om liefde te ontvangen.
18

Heeft het hart eenmaal geleden, dan trillen zijn snaren telkens weer na bij elke nieuwe smart.

19

Glibberig en steil is de weg, die de steunpunten van den plicht mist.

20

Geluk is de beste verjongingskeur.
21

Vermijd alles wat uw hart nauwer zou kunnen maken.

22

Schoonheid is een aanbevelingsbrief door God aan den mensch geschonken. Helaas! hoevelen maken misbruik van die gunst.
23

Ons leven gelijkt in de jeugd een schip, dat versierd met de vlaggen en winpels der illusieën vroolijk van wal steekt, maar hoe afgetakeld komt het later aan zijn bestemming.
24

Goed te kunnen luisteren is een gave, die in een gezelschap hooger gewaardeerd wordt dan goed te kunnen spreken.
25

Een ziel kan verloren gaan uit gebrek aan een bete broods.

26

De hof der ontbering heeft een harden bodem; er zijn sterke handen noodig om dien te bearbeiden.
27

Het hoogste streven eener vrouw moet steeds zijn vrouw te blijven.
28

Verscheur nooit met ruwe handen een vriendschap, die gij moede zijt geworden.

29

Verwijt het de jeugd niet dat zij uw wijsheid mist, dat is juist haar geluk en haar bekoorlijkheid.
30

Hij bedriegt zich, die meent iedereen te kunnen missen, maar nog meer bedriegt zich degene, die zich verbeeldt onmisbaar te zijn.
31

Wat gezondheid is voor het lichaam, dat is de waarheid voor de ziel+ wie met een leugen op het geweten leeft, stikt er eens door.
September
1

Als gij veel van het leven wilt ontvangen, begin dan met nog meer van uzelf te eisen.
2

Gelukkig hij, die zijn ideaal ongeschonden mocht dragen door alle stormen des levens!

3

Een enkele smart maakt ons deelgenoot van al het lijden der menschheid.

4

Niemand is zoo goed als de liefde - niemand zoo kwaad als de haat hem afschildert.
5

De moeilijkste kunst bestaat daarin, zijn hart als een uurwerk te kunnen regelen.

6

Onze levendigste gevoelens wortelen dikwijls niet dieper dan in onze verbeelding.

7

Belangstelling is het zout des levens.

8

Wij onderschatten hetgeen wij hebben en overschatten hetgeen wij zijn.
9

De menschelijke ziel is een tuin, die steeds zorg vereist; anders schiet er het onkruid al te welig op.

10

De goedkoopste aalmoes is een vriendelijk gezicht.
11

De herinnering aan vroegere vreugde werpt nog een schaduw te meer op de duisternis in de dagen van  smart.

12

Zorg dat de weg naar uw geluk niet loopt over de bouwvallen van dat van anderen.

13

De schoonste eigenschappen eener vrouw worden waardeloos, als beminnelijkheid er niet haar stempel op drukt.
14

Een winttochtje verstrooit een kroon van reizen+ zelfs een orkaan kan een doornenkroon niet verwrikken.

15

De waarheid is niet wat behaagt, de waarheid is, wat is.

16

De grootste dwaasheid is dwaasheden als gewichtige zaken te behandelen.
17

Elke ziel bezit haar eigen kruidje-roer-mij-niet.

18

De eerste voorwaarde tot geluk is zichzelf in evenwicht te voelen met zijn omgeving.

19

Een goed woord is de goedkoopste weldaad en heeft soms meer waarde dan goud en diamant.
20

Beklaag u niet over een kleine pijn uit vrees dat een grootere die geneest.

21

Vriendschap behoeft niet als liefde zich voor den hemel van he tstof der aarde te zuiveren.

22

Goede boeken zijn als goede wijn, zij worden beter door den ouderdom.
23

Wij zijn omringd door afgronden, maar de diepste afgrond is ons eigen hart.

24

Laten wij trachten gelukkig te zijn; beteren dienst kunnen wij onzen huisgenooten niet bewijzen.

25

Een tweede liefde is steeds een schaduw van de eerste.
26

Verhef u zoo hoog, dat geen beleediging u treffen kan!

27

Spreek nooit over uzelf; spreekt gij goed, niemand zal u gelooven, spreekt gij wkaad, niemand spreekt  u tegen.

28

Wanneer gij ontevreden zijt met het tegenwoordige, bedenk dan dat het weldra verleden zal zijn.
29

Een opgeruimde aard maakt schoonheid aantrekkelijk, kennis begeerlijk en geest goedhartig.

30

Een handvol gezond verstand is eenschat geleerdheid waard.

Oktober

1

Het geluk kan de menschen scheiden, de smart vereenigt hen.

2

Alle menschen dragen een last, bij de eenen is het een vracht steenen, bij anderen een kroon.

3

Erkenning heeft ieder noodig; onze beste eigenschappen kunnen door de onverschilligheid onzer omgeving ten gronde worden gericht

4

Leed, verwachting, vreugde zijn de doornen, knoppen en bloemen aan den boom des levens.

5

De menschen te kunnen ontberen is de eerste voorwaarde tot den vrede des harten.

6

Men doet meer voor hen, die men vreest, dan voor hen, die men lief heeft.

7

Het is verkeerd zich te verheugen over een schelmstuk dat gelukt is, maar nog erger is het berouw te hebben over een goede daad.

8

Eén ware vriend is meer waard dan vrienden zonder tal; wees daarom voorzichtig in uw keuze en omzichtig in uw verkeer.

9

Er zijn menschen wier leven niets anders schijnt dan een eeuweig voortgezette rit op verschillende stokpaardjes.

10

De fouten zijner vrienden moet men kennen, niet noemen.

11

Meisjesvriendschap gelijkt het maanlicht; zij verbleekt als de zon der liefde opgaat.

12

De meeste mensen hebben het zoo druk met het overtollige, dat zij het noodzakelijke verwaarlozen.

13

Oprechtheid is niet alles zeggen wat men denkt, maar alles denken wat men zegt.

14

Krachtige naturen weten te berusten, waar zij inzien dat er geen billijke reden is tot verzet.

15

Het goede is kortzichtiger dan het slechte.

16

Deel uw geluk en vreugde, maar draag uw smart alleen; keur niemand waardig haar te deelen.

17

Het leven is een spoortrein op weg naar de eeuwigheid; men neemt voor ons een kaartje bij de wieg en niemand weet aan welk station wij eens zullen uitstappen.

18

Meet een bewezen dienst niet af naar hetgeen hij u waard is, maar naar hetgeen hij den andere heeft gekost.

19

Onze innerlijke waarde is onze hoogste bezitting. Het is dus onze plicht die steeds te vermeerderen.

20

Wij zouden betere vrienden met elkander zijn, als wij konden weten hoe weinig dagen ons overblijven om elkander te beminnen.

21

Wantrouw hem die alles goedkeurt, hem die alles afkeurt, maar het meest hem, wien alles overschillig laat!

22

Opvoeding en verstand leeren niet alle regels der beleefdheid, ook het hart moet medewerken

23

Elke belofte is een eereschuld.

24

Het verstelde kleed eert de vrouw, die het draagt

25

Geloof, Hoop en Liefde is het driedubbele gouden koord dat de aarde hecht aan den hemel.

26

Twijfelt gij aan idealen, tracht zelf een ideaal te worden.

27

Wat de steel is voor de bloem, is de achting voor de vriendschap

28

Er is groote kunst toe nodig om lief te hebben.

29

Jeugd ziet het geluk aan als hoop, ouderdom als herinnering.

30

Een goed humeur is een der toiletsieraden, die ons het beste staan.

31

Een stille vijand en een luidruchtige vriend kunnen evenveel kwaad doen.

November

1

Blijf zwijgen tot spreken noodig is en spreek dan wat gij spreken moet.

2

Woorden zijn de melk des levens, voorbeelden de room.

3

Gemak van beweging en zelfvertrouwen zijn de kostbaarste juweelen uit den schat der samenleving.

4

Tegenwoordigheid van geest is het veiligheidscherm rondom de ladder des levens.

5

Rijkdsom verwerven is knap, rijkdom bewaren wijs, maar rijkdom goed besteden de kunst der kunsten.

6

't Is duizendmaal moeilijke genoegen te geven dan pijn te doen.

7

Een vriendelijke, vroolijke stemming is de gezellin van een lang leven, dikwijls genoeg de oorzaak daarvan.

8

Het is geen schande, zijn vrienden voor beter te houden dan zij zijn.

9

Gelukkig is hij, die tegelijk in verleden, heden en toekomst kan leven.

10

Zich buigen voor God is zich verheffen in de oogen der menschen.

11

De ware zedigheid laat zich zien maar vertoont zich niet.

12

Hart en maag staan nader tot elkander dan men denkt.

13

De bestesoort van moed is de moed om tedoen wat goed en rechtvaardig us.

14

Edel is het steeds te vertrouwen op het goede in den mensch, voorzichtiger  te rekenen met het kwade in hem.

15

Het geluk is in de toekomst en in het verleden een vriendelijkester, van nabij echter een zon, die vaak verschroeit en verzengt.

16

De liefde is een schaduw van den morgen, die steeds kleiner wordt, de vriendschap echter gelijkt de avondschaduwen, die wassen naarmate de zon des levens daalt.

17

Kleine genoegens helpen ons het gemis te dragen van groot geluk, kleine smarten bederven de grootste vreugde.

18

Wanneer men niet jong meer is, moet men trachten door goede eigenschappen terig te winnen, wat men aan aangename verliest.

19

Het verleden is het kerkhof onzer illusieën.

20

Alledaagsche harten vermijden de smart, ijdele zoeken haar op, groote dragen haar in stilte.

21

Het is beter één groot gebrek dan vele kleine te hebben.

22

Weiger de eerekroon, waarvan ondeugd de bladeren samenvlocht.

23

Er zijn kasteelen die niet zooveel kosten als menig luchtkasteel.

24

Het ongeluk is het remtoestel van den voorspoed.

25

De tijd kan vele wonden heelen, maar niet die van gekwetste ijdelheid.

26

Om goed te kunnen werken moet men zijn werk liefhebben.

27

Het ongeluk is dikwijls de weg door het geluk ingeslagen om ons te bereiken.

28

Groote gedachten hebben geen groote woorden noodig, edele handelingen geen opvallende gebaren.

29

Velen wachten op den ouderdom om deugden te verwerven, maar vruchten worden niet rijp onder de sneeuw.

30

Voorkomendheid is de laatste toets aan een edel karakter; het is het goud op de torenspits, de zon over het korenveld.

December

1

Veracht het oordel der wereld niet, giij zoudt evengoed kunnen zeggen, dat gij niet om het licht der zon geeft, omdat gij bij een waskaars kunt zien.

2

Dezelfde storm die hier een eik breekt, waait ginds duizend zaadkorrels der aarde toe, waarin zij kunnen kiemen.

3

Het is gemakkelijker een vreemde dan een goeden kennis in een vriend te veranderen.

4

De booze daad wreekt zich altijd, de goede slechts somtijds.

5

Waar geen zelfverloochening is, daar is ook geen ware grootheid.

6

Het geluk is een wonderbare speceri; hoe meer men er van uitgeeft, hoe meer men er van bezit.

7

Het kind schreit bij zijn geboorte als ieder glimlacht; gelukkig de stervende, die glimlacht als anderen weenen.

8

Ondanks den leeftijd veroudert het hart niet, wanneer men het in de jeugd niet heeft doen verwelken of verslijten.

9

Zich weldaden herinneren is voortgaan ze te genieten.

10

Verraders doen dikwijls minder kwaad dan onverschilligen.

11

Wie met zichzelf ontvereden is, kan niet met de wereld tevreden zijn.

12

Met zoekt in de wereld, wat men in zichzelf mist.
13

Zaai koren waar gij kunt, uit vrees dat anders onkruid opschiet.

14

Men moet alles zelf maken, zelfs zijn eigen geluk.

15

Alleen naar de boomen die vruchten dragen werpt men steenen.

16

Niets kan zooveel goed doen als een goed woord en toch hoe weinig goede woorden vinden goede plaatsen.

17

Zooals de sluitsteen het geheele bouwwerk steunt, zoo rust op het fijne gevoel der vrouw het geheele huiselijk geluk.

18

De dagelijksche zorgen en plichten, die den menschen zoo vervelend voorkomen, zijn de gewichten aan de klok des levens, welke haar in staat stellen geregeld voort te gaan.

19

Wie van een kind niets kan leeren, die beproeve ook niet dat kind te onderrichten.

20

Een waardige aanvulling van den moed zijner eigen overtuiging is het verdragen van anderer overtuiging.

21

Een vriend dieslecht is kan niet bestaan; het eene sluit het andere uit.

22

De tijd gaat niet voorbij, maar wij gaan heen.

23

Wilt gij onkruid uit een kinderhart roeien, gebruik dan geen te scherp wapen.

24

De beste gave die een vriend ons geven kan is zijn vriendschap.

25

Wie over ondankbaarheid klaagt is nooit werkelijk weldadig geweest.

26

Geloof niet aan de oprechtheid uwer vrienden; wel aan die uwer vijanden.

27

De weg der eerzucht is te smal voor vriendschap, te krom voor liefde, te hobbelig voor eerlijkheid, te duister voor wetenschap.

28

Een verstandig en goed mensch doet niets voor den schijn, maar alles voor het bewustzijn goed gehandeld te hebben.

29

Gelukkig de opgeruimden; wie het goede doet met een vroolijk gezicht is dubbel weldadig.

30

Daar is geen beter buitensporigheid dan een overmaat aan dankbaarheid.

31

Aan vriendelijke menschen schonk de natuur reeds bij hun geboortede sleutel der harten.

