Melati van Java: 'Het juweelkistje van Tante Jet'. 
In: Het Kasteel Schlesheim. Schiedam: H.A.M. Roelants 
(p. 114-148), zr. jaartal
Cijfers tussen [vierkante haken] verwijzen naar de boekpaginering; woorden tussen [ vierkante haken] zijn voetnoten van Melati van Java.
I.

't Heeft half zes geslagen, en daar het Zondag en mooi weer is, bespeurt men op het Waterlooplein te Batavia en zijne omliggende straten, eene ongewone drukte. Uit de woning der stafmuzikanten, aan den hoek van Passer-Senen, komen de kunstenaars met hunne instrumenten en lessenaars; andere soldaten, door vrouwen kinderen vergezeld,volgen hen op den voet; eenige baboes [Kindermeiden] en aankomende jongens voegen zich bij hen, en zoo wordt de eerste kring rondom de executanten gevormd. Langzamerhand komen eenige huurrijtuigen met matrozen of vreemdelingen aangereden, en dan eenige particuliere equipages, die gaandeweg deftiger en sierlijker worden; ruiters en amazones, tal van voetgangers maken spoedig dit concert in de open lucht voltallig.

Onder de uitvoering luistert men naar de muziek, als het stuk namelijk iets zeer bijzonders is; zoo niet dan wordt het gesprek, dat aan den gang was, er niet door afgebroken en de wandeling der oude en jonge heeren rondom de sierlijke voertuigen gaat steeds voort; als gouden of zilveren torren fladderen de talrijke officieren om de korfjes met veelkleurige bloemen, waaraan de rijtuigen, gevuld met fraai [115:] getoiletteerde brunettes en blondines, den vreemdeling in Batavia, onwillekeurig doen denken.

In zijn oog vooral moet zulk een publieke muziekuitvoering veel aantrekkelijks hebben: de meeste equipages munten uit door rijkdom en sierlijkheid, en de vaak armzalige huurwagens, met de magere paardenschimmen er voor, dienen slechts om het contrast nog grooter te maken; de heeren in hunne lichte, witte fantasiepakjes, of in glinsterende uniform, de Javanen in hunne Zondagsche kleeding, en vooral de talrijke, frissche, lieve meisjesgezichten in de rijtuigen, dat alles tusschen de hooge waringinboom en en op het groene plein biedt een waarlijk schoonen aanblik.

Bij een zeer elegante mylord, met twee fraaie zwarte paardjes bespannen, stonden twee heeren. De een was een man in de kracht van zijn leven, in burgerkleeding, de ander een zeer jong officier. In het rijtuig zat een mooi meisje met nog twee kleine zusjes, en een jongetje naast den koetsier.
"Blijft ge nog wat praten, Frits?" vroeg de oudere heer.
"Als Justine er niets op tegen heeft, met plezier," antwoordde de officier.

"Waarom zou ik er iets op tegen hebben?" sprak het meisje lachend.
"'t Is goed ook! Tot straks, kinderen; Justine, gij kunt niet te ver toeren; ik moet de paarden nog na het eten gebruiken."

En hij verwijderde zich.

"Pa, Jakob man toeroot" [wil medegaan] riep het knaapje op den bok.

"Jakob, geen Maleisch," zei het meisje verwijtend.

De vader stond even in beraad stil, toen schudde hij het hoofd en sprak:

"Neen, Jakob, nu niet, blijf maar zoetjes bij Ketjil."
Doch de jonge dwingeland was alles behalve gewoon zijn hoofdje te buigen.

[116:] "Man toeroot, man toeroot" riep hij luider en luider, het schreeuwen nabij.

"Kom maar hier!" zei de vader ontevreden; "stoute jongen, wie heeft je dat dwingen toch geleerd?"

Jakob gaf zich geene moeite, de vraag te beantwoorden.
Hij klauterde vlug naar beneden, en spoedig verwijderden vader en zoon zich en thans voorgoed.
"Wat is uw vader toch nog een knap man, Justine!" sprak de officier.

"Dat geloof ik," antwoordde het meisje: "menig jong mensch wordt door hem beschaamd."
"En menig jong meisje beschouwt hem ook zoo."
Justine glimlachte.

"Waarom of hij Jakob niet dadelijk zijn zin gaf, en eerst het geheele Waterlooplein bij elkaar liet schreeuwen?"

Justine scheen geheel verdiept in de Miserere van den Trouvère. Frits zette zijn éénen voet op de tree van het rijtuig, en rekte zijn hals zoo lang mogelijk uit, om over de menschen heen te kunnen zien, en de lange gestalte van zijn oom in het oog te krijgen.
"Het loopen verveelt hem nooit," zoo ging hij als tot zich zelf pratend voort. "Ha, nu staat hij stil! Wiens equipages of dat is?"
"Frits," zei Justine, half glimlachend en half boos, "je bent een akelige jongen. Er ligt je iets op de lippen, eene veronderstelling of een vermoeden. Wat, weet ik niet. Kom, wees oprecht!"
"Neen, volstrekt niet," antwoordde hij; maar de spottende trek om zijn mond zei genoeg, dat Justine niet geheel en al ongelijk had.

"Hij lacht, Justi, hij lacht!" riep het tweede meisje.
"Kom, Nonnie, wat weet jij er van? Je mag nog niet meespreken met de groote menschen."
"Met de groote menschen! Al mag ik je nog geen Frits noemen, zooals Justi, en papa, daarom ben ik niet dommer. Wacht maar, als ik zelf groot ben!"

"Je bent een veelbelovend kind, Non, en voor jou en voor Jakob is het hoognoodig, dat je eens onder fermer handen komt dan van Justine en tante Jet."

[117: "Je hoeft je niet te bemoeien," riep Nonnie, rood van kwaadheid.
"Kom, Frits! maak nu geene ruzie met Nonnie en zeg me liever wat je op het hart ligt."
"Niets, nichtje! Weet ge van wie dat rijtuig is, waarbij je pa stilstaat?"
"Van majoor De Lance."
"'t Kan zijn, ik weet niet."

Hij tikte de maat met zijne kleine karwarts op de punt van zijne glimmende schoenen. "Hebt ge de gouvernante van majoor De Lance wel eens gezien? Een lief wijfje, hè?"
"Ik weet het niet... O, foei, Frits, foei!" riep zij een oogenblik later verschrikt uit.

"Wat is het, Justi, wat?" vroeg Nonnie, "zeg me zachtjes, waarom zegt je zoo!"
"Niets, Nonnie; Frits praat wat nonsens."
"Ik zeg, wat iedereen zegt."
"De juffrouw van De Lance is mooi, Justi. Kijk, ze doet heur haar zoo,"- en de kleine wijsneus trachtte de lokjes op haar voorhoofd bij wijze van tirebouchons te laten hangen.

"Frits, ik kan dat half en half spreken niet verdragen; zeg me ronduit, wat gij toch bedoelt; en wat gij mij door uwe wonderlijke gezichten wilt doen raden?"

"Maar, Justine, wat wordt ge spraakzaam! Ik ben dat niet van u gewoon. Is het dan zoo iets bijzonders wanneer ik u vraag, of gij een mooi meisje hebt gezien? Uw papa schijnt haar wel zoo te vinden. Hij staat nog op het zelfde punt."
"Gij bedoelt iets anders, Frits."
"Op mijn woord niet, Justi! Niets anders dan wat ik zeg. Zoudt ge niet graag een mama willen hebben, en jij ook, Poppie?"
Poppie, een klein dingske van omtrent vier jaar, gaf geen antwoord, maar kroop dichter bij Jnstine. Nonnie, die niet zoo spoedig verlegen werd, antwoordde:

"Jawel neef! Ik wil wel, maar dan moet ze niet zoo dik zijn, als tante Jet, en mooie kleeren dragen, en het haar zooals de juffrouw van De Lance."
[118:] "Slim ding," riep Frits, en barstte in een luid gelach los. Justine was iets bleeker geworden.
"'t Stuk is uit. We zullen maar gaan, Non!"
"Nu al Justine! Zeg eens zijt ge boos op mij?"
"O neen, Frits! Maar ik heb niet graag, dat je zulke praatjes houdt tegen de kinderen." 
"Kom het gaat bij hen het ééne oor in, het andere uit."
"Dat weet ik beter," zuchtte zij, en gaf het teeken om af te rijden. Frits sprong van de treê, groette, en ging een anderen weg om. Het rijtuig baande zich langzaam onder alle andere een weg; Justine zag onverschillig rond.

"Daar staat papa met Jakob," riep Nonnie.

Justine keek die richting uit. Haar vader stond bij de groote vis-à-vis van den majoor De Lance in druk gesprek met een jonge dame, die in haar geheel nieuwmodisch, Europeesch toilet eene zeer elegante verschijning was.

Jakob zat zeer vertrouwelijk op de voorbank tusschen de kleine jongeheeren De Lance, en zoo verdiept scheen zijn papa in hetgeen de jonge dame hem lachend verhaalde, dat hij niet eens het rijtuig zijner familie bemerkte.

II.

Het huis van den heer Van Weijnen, voornaam civiel ambtenaar, stond halfweg Meester Cornelis op het schilderachtige Kramat. Het was eene fraaie woning, die zelfs onder zoo vele andere mooie daarnaast en tegenover, nog wel de aandacht trok. De veranda was met bloempotten gevuld in hooge stellages; een fijn rotting ameublement stond in de voorgalerij, met eenige Amerikaansche wip stoeltjes. Op een dezer zit gewoonlijk mevrouw Henriette Zanger, zuster der overleden vrouw des heeren Van Weijnen. Ze was de oudste geweest van een zestal broers en zusters. en reeds jaren geleden bleef zij als weduwe achter: na den dood harer jongste zuster kwam zij bij haar zwager en zijne kinderen het huishouden waarnemen.'

Zij was zeer bruin, en behoefde niet over magerheid te [119:] klagen; integendeel, ze was tamelijk corpulent, en heel onderwetsch gekleed met eene breede crinoline en een lang jak zonder kraag; het haar was glad naar achteren gestreken en in een condé opgestoken, waarin echter twee spelden staken, bezet met prachtige diamanten; aan de ooren een paar ringen, waarin het licht der gaslampen door talrijke facetten speelde - ziehier alles, wat men aan mevrouw Zanger of, zooals zij algemeen genoemd werd, tante Jet, opmerkte. Zij was een Indische dame van den echten ouden stempel, waarvan het type meer en meer uitsterft. Ze sprak gebroken Hollandsch, bezat in hare kast stapels van sarongs [Javaansche rokken], de eene al kostbaarder dan de andere; in hare bijouterieënkist lagen in vreedzame rust eene menigte kostbare juwweelen en een bundeltje bankbiljetten, - recepissen noemde zij ze steeds - die ze niet verstond vruchtbaar te maken, hetgeen haar een grooter reputatie van rijkdom gaf, dan ze misschien wel verdiende. Hare liefde had zij aan geen katje of hondje gegeven, maar aan een aardig Javaansch meisje van tien of elf jaar, een annak màs [Pleegkind], dat altijd keurig netjes gekleed moest zijn, en dan van haar onderricht kreeg in het naaien, haken en borduren. Aan de kinderen harer zuster was zij ook innig gehecht. Zij verwende Jakob en Poppie, had altijd ruzie met Nonnie, maar hield 't meest van Justine, die altijd een eerbiedigen toon tegenover haar aannam. Met haar zwager leefde zij in vrede, en hiermede was alles gezegd. Uitmuntende huishoudster als tante Jet was, zorgde zij er voor, dat hij nooit iets op huishoudelijke zaken aan te merken had, en vooral nooit op het geld, en zoo was er nimmer tweedracht in het huis. Soms was tante Jet geheele dagen en nachten afwezig; ook hierop maakte Van Weijnen geene aanmerking, ofschoon hij zeer goed wist, dat zij dan met eenige vriendinnen, deels van hare soort, deels Chineesche dames, aan het kaartspelen was; kwam tante terug, dan was ze gewoonlijk heel knorrig; de bedienden en Nonnie moesten het meestal ontgelden.

[120:] Het diner was afgeloopen. Poppie en Jakob werden door tante naar bed gebracht; Justine en Nonnie zaten voor de piano en speelden een quatremains; de heer Van Weijnen stond voor den spiegel, en legde de laatste hand aan zijn avond-toilet; zijn equipage stond klaar, en juist met het schot van acht uur, kuste hij zijne dochters goeden nacht, en stapte in het rijtuig. Nonie hield met spelen op.

"Wat scheelt er aan?" vroeg Justine.

"Stil, Justi, ik wil hooren, waar papa naar toe gaat."

"Je mag niet zoo nieuwsgierig zijn, Non; speel maar door!"

Het rijtuig reed weg, en Nonnie ging voort.

Een oogenblik later trad tante Jet in de binnepgalerij.

"Is papa uit?" vroeg zij kortaf.

"Ja, tante."
"Altijd maar uit, zoo vervelend!" bromde tante.

Nonnie sprong van het tabouret.

"Ik weet wel, waar papa is," sprak zij op geheimzinnigen toon.

"Nonnie, Nonnie," vermaande Justine.

"Massa [Maleisch tusschenwerpsel], jij weet! Hoe kan je weten?"

"Soeda [Mede een tusschenwerpsel], tante! Als u niet gelooft, kan ik niets aan doen, maar ik weet wel."

"Altijd gij haat [Verwisseling van g en h aan de Indischen eigen] uit; waarom toch!"

"Omdat... tante, mag ik zeggen?"

"Ik geloof, je bent gek, Non! Zeg maar, wat je weet."

"Oh, tante," zei Justine verschoonend: "zij weet niets."
"Ach kom, je weet ook wel. Neef Frits heeft immers gezegd?"
"Wat heeft Frits gezegd? Gauw, Nonnie; zeg maar, anders je krijgt geen centen van tante."

"Frits zegt, dat papa veel gaat naar majoor De Lance."
[121:] "Majoor De Lance, nergens anders, Tobat toch! dat kind."
"Daar is eene mooie juffrouw, tante; ik wil wel zoo'n mama hebben, dan maakt ze mijne kleeren niet zoo ouderwetsch, met zoo'n groote crinoline."
Tante werd rood van kwaadheid.

"Is 't waar, Justine?" vroeg zij met ingehouden drift.

"Ach, tante, Frits is op de muziek zoo mal geweest om wat gekheid te verkoopen, terwijl Nonnie er bij was. Er zal niets van aan zijn."
"Wacht maar, ik zal vragen… Allah toch, zoo oud en nog zoo gek!"
Justine ging naar de buitengalerij, en bleef daar onder de pilaren staan. Haar hart was vol; voor haar zelve twijfelde zij er geen oogenblik aan, of haar vader had het oog laten vallen op de bevallige gouvernante van majoor De Lance. Den heer Van Weijnen verveelde de indische toon, die in zijn huishouden heerschte, sedert lang. Gedwee droeg hij het juk van tante Jet, maar de tijd kwam dat het hem te zwaar werd. Hij bemerkte genoeg, dat Jakob een onverdragelijke dwingeland zou worden, en Nonnie een nufje zonder eenige opvoeding, terwijl Poppie al hare hoedanigheden van lief kind zou verliezen. Justine was een allerliefst, goed opgevoed meisje maar ze was nog te jong om alleen aan het hoofd te staan van een groot huishouden. Justine begreep, dat haar vader zoo had geredeneerd, en dat het gezicht der elegante, geestige gouvernante het overige had gedaan, maar toch gevoelde zij zich onaangenaam gestemd bij de gedachte, dat eene vreemde in hun kring zou treden, dat Jakob en Poppie eene vrouw als moeder zouden moeten beminnen in plaats van haar, die ze bijna niet hadden gekend. Tante Jet was wrevelig, ze bromde bijna onophondelijk op Kromo en Alie, maar maakte intusschen haar plan gereed.
Tot het eerste gedeelte hiervan behoorde, dat zij haar zwager in de achtergalerij opwachtte.
Van Weijnen kwam niets vermoedend thuis; hij wilde juist zijn kantoor binnentreden, toen tante Jet plotselingvoor hem stond.

[122:] "Nog niet naar bed, tante?" vroeg hij, op een toon, die het midden hield tusschen norsch en belangstellend.
"Zeg, broeder, is 't waar, wil jij weer trouwen?"
Van Weijnen schrikte door het onverwachte dier vraag hij dacht juist aan die lieve gouvernante, en als hadde tante Jet zijne gedachten geraden, trof ze hem juist in de hartader der quaestie.
"Hoe kom je daaraan, Jet?" vroeg hij.

"Ik goor zoo."
"Van wie?"
"Tra perdoelie ['t Komt er niet op aan] van wie. Ik goor, jij haat alle dagen naar majoor De Lance, en wil trouwen met zijn juffrouw."
"En als het eens waar was, wat dan?"
"Allah tobat! [Uitroep] Daarvoor geb ik gesjouwd om jou guis in orde te gouwen, en nu je brengt zoon nonna tottok [Hollandsch meisje] gier, Allah!"
"Maak toch zoo'n geweld niet, Jet, de kinderen zullen wakker worden!"
"Kasian, die arme kinderen. Tjoba [Wanneer], Mien ziet dit, dit, kapot gaar gart."

"Doe me een pleizier en ga naar bed. Ik geloof, dat ik niemand verantwoording schuldig ben van mijne handelingen."

"Je krijgt niets van mijn held."
"Dat is nu eerst mooi, Alsof ik ooit plannen heb gehad op uw geld! Ik ben je zeer dankbaar, Jet, voor hetgeen je in mijn huishouden en aan mijne kinderen hebt gedaan. En nu ik voor hun belang (en mijn plezier, had Van Weijnen er gerust bij kunnen voegen) ga hertrouwen, heeft niemand hierover iets te zeggen."
"Wacht maar, ik maak mijn testament, alles is voor Justine, als ze trouwt. Ze moet maar hauw het guis uit haan; allah kasian, die arme kinderen!"
[123:] "Je behoeft niet ongerust te zijn over hun lot, tante, ze zullen in mijne aanstaande eene goede moeder vinden..."
"Jakkes, zoo'n tottok! Zij is hoed, ik weet wel, ze is hoed, ze is geen liplap, zooals ik. Ik ben niet hoed, ik maak gun held maar op. Wacht broeder, spoedig je zult voelen wie beter is, die tottok of ik. Nanti liat [We zullen zien.]."
En ze verwijderde zich luidsnikkend. Van Weijnen ging in eene stemming naar bed, die zeker aangenamer zou geweest zijn, zonder de ontmoeting met tante Jet.
III.
Toch werd Leonie Derks twee maanden later mevrouw Van Weijnen. Het plan, dat zij zich gevormd had, reeds voor haar examen, was goed gelukt. Oudste dochter van een groot gezin, had zij van jongs af moeten studeeren om op haar achttiende jaar verschillende examens af leggen, niet voor de eer, zooals menige deftige jonge dame die in hare wijsgeerigheid niet weet wat er later zal gebeuren, en het dus altijd eene heele gerustheid vindt, wanneer ze het gedaan heeft, - doch alleen om met die diploma's te woekeren. Daar zij zeer goed beslagen en wel bij de hand was, bleef ze geen oogenblik op den glibberigen weg der examens stilstaan. Zij struikelde geen enkelen keer; integendeel bijna altijd kreeg zij een komplimentje mee naar huis.
Reeds toen bestond bij haar het plan, dat zij naar de Oost, El Dorado der oude en jonge vrijsters; zou gaan, maar door verschillende omstandigheden ging dit vooreerst niet, en Leonie bracht zes van hare beste jaren als secondante op een meisjesinstituut door. Toevallig viel zij zeer in smaak bij eene der pensionaires, het dochtertje van Indischen majoor De Lance, die door zijn huwelijk rijker was dan menigeen van zijn rang; deze sloeg haar voor zijne familie naar de Oost te vergezellen; de voorwaarden waren aannemelijk, de vooruitzichten goed: Leonie bedacht zich niet lang, en stemde toe. Ze was nu drie jaar [124:]in het land; de betrekking beviel haar goed; zij was na mevrouw de eerste in huis. Op recepties en bals werd zij zeer gezocht; de dames waren wel wat jaloersch op hare weinig kostbare, maar altijd even frissche en nieuwmodische kleeding, doeh dit prikkelde haar te meer. Ze had verscheidene partijen kunnen doen, maar geene beviel haar geheel. In hare eerste jeugd had zij veel fantaisieën gehad, en, zooals iedereen, fraaie luchtkasteelen gebouwd. Een hart, dat geheel met het hare overeenstemde, een man, die door zijne persoonlijkheid overwicht op haar bezat, een musicus, een groote geest, een dichter, of anders niemand.

Van Weijnen was niets van dit alles, en niemand er meer van overtuigd dan Leonie, maar geen der jongelui, die haar het hof hadden gemaakt, beantwoordde aan dit iedeaal; één was er geweest, die het zeer nabij kwam, en hem ontbrak juist het gene wat Van Weijnen ruim bezat.

Tot de mooie tafereelen, die Leonie zich in de toekomst vormde, behoorde ook - wel is waar meer tot het decorratief dan het eigenlijk fond - goede inkomsten, vele juweelen, fraaie équipage en talrijke slaven (zoo dacht zij er in Holland over). Door haar huwelijk met Van Weijnen verkreeg ze dit alles, en dan, zij werd al acht en twintig en naderde de gevreesde dertig jaren. Bedaard stapte zij dus over de schaduwzijde heen, over Van Weijnen's gevorderden leeftijd, over zijne vier kinderen, zijn alles behalve dichterlijk voorkomen en na de toestemming van hare ouders te hebben ontvangen, legde zij kalm haar wit handje in zijn breeden vlakken palm, om zoo met hem hand in hand den weg des levens af te wandelen.

Zij was zeer lief jegens de kinderen, vooral jegens Nonnie gaf haar een geheel nieuw toilet, precies volgens een modeplaatje, en won zoo al dadelijk het hart van het moeilijkst der vier. Tante vroeg zij op allerliefst naïeven toon, haar te willen helpen in de huishouding; zij kon nog zoo slecht Maleisch spreken en in het geheel niet koken.

En, o wonder! Tante bleef; Leonie bemoeide zich nooit met de huishouding. Twee- of driemalen had ze dit gedaan maar toen tante haar hierop den bos sleutels toewierp met de woorden: - "Als u zoo hoed ken, moet u maar ze [125:] doen, ik verlang niet te werken als een koelie [Sjouwerman], raapte zij ze zeer bedaard op en gaf ze tante terug, zeggende:

"Zoo meende ik het niet, tante, ik ben te veel overtuigd van uw goed beheer."

Maar bij haar man begon zij een beetje te schreien, en klaagde, dat zij zoo weinig te zeggen had in haar eigen huis, waarop Van Weijnen heftig vroeg, of zij dan verlangde, dat tante Jet het huis zou ruimen. 't Kostte hem slechts een woord, dat wist Leonie wel. 't Jonge vrouwtje droogde hare tranen, verzocht haar man het nog wat aan te zien, en begaf zich weer naar de kamer, waar zij Nonnie, Jakob en Poppie dagelijks les gaf.

Tegenover Justine was mevrouw Van Weijnen koel; Justine was zeer mooi en zeer lief, wel wat stil en stijf tegen over menschen, die ze niet goed kende, maar onwillekeurig werd zij op receptiën het middelpunt van het gezelschap, en hare eigene persoonlijkheid leed er min of meer door. Leonie kon ijverzuchtig wezen, en de dag waarop zij bemerkt dat Justine, die aan de kunst geen middelen leende om er jong en frisch uit te zien, haar eenigszins in de schaduw stelde, was ook die, waarop de jonge stiefmoeder het besluit nam, Justine, met haar tante Jet, op een fatsoenlijke manier het huis te doen verlaten.

Voor het eerst zou Leonie als mevrouw Van Weijnen op een bal in de Concordia verschijnen. Reeds lang had zij verlangend naar dezen avond uitgezien, waarop zij eindelijk ten volle kon triomfeeren over menigeen, die vroeger de gouvernante met zekere geringschatting had aangezien. De gloeilampen waren aangestoken en kaatsten zich in de breede, tegenover elkander hangende, spiegels verscheidene malen terug. Mevrouw Van Weijnen stond in het midden, en wierp een laatsten blik op haar schitterend toilet. En wel was dit dit goedkeurenden blik waard; de zware lichtgroene zijde door wolken van tulle en kant half bedekt; witte bloemen tusschen zacht fijn loof, waren met zekere nonchalance tusschen de blonde haren of liever de hooge chignon van valse vlechten en krullen gestoken; om haren, door poudre-de-riz; [126:] nog blanker geworden hals, prijkte een zware gouden ketting, en aan hare ooren diamanten van ongewone grootte.

Bijna onmiddellijk na haar huwelijk had Leonie al de kostbare, maar ouderwetsch gezette, juweelen der eerste mevrouw Van Weijnen opnieuw doen monteeren, tot groote ergernis van tante Jet, die hierin een soort van heiligschennis zag; de haarspelden waren oorknoppen geworden; de pending [Gouden of zilveren centuur] had al zijne diamanten voor de leontine moeten afstaan; de lompe broche was in een eleganten vlinder voor het haar veranderd; de armbanden herkenden zichzelf niet meer als de elegante braceletten, die nu Leonie's arm versierden. Tante Jet had er over geschreid, maar Leonie zag de zaken van een veel te hoog standpunt, om hierop te letten. Met een glimlach van voldoening zag Leonie Van Weijnen naderen.

"Vindt je deze japon niet beeldig, Weijnen," vroeg ze op kinderlijk naïeven toon.

"Ik weet niet hoe het komt, Leonie," zei Van Weijnen geheel door de allerliefste verschijning betooverd, "maar alles wat je aan hebt, staat je allerkeurigst."
"Behalve sarong-kabaja,' mompelde tante Jet, die deze laatste woorden in de aangrenzende kamer had opgevangen; "dan, ze is zeker mooi, met gaar, zoo lang als een boentoet babi [Varkensstaart]."
En meteen opende zij de deur, om Justine in de voorgalerij te laten. Leonie keerde zich om, en kon een onaangenaam gevoel niet onderdrukken. Justine was toch zoo eenvoudig gekleed, een wit tarlatane japon, met een roode ceinture, een ketting van bloedkoralen om den hals, en in de zwarte krullen niets dan een paar roode rozen, maar toch bezat zij zoo geheel, wat Leonie miste en haar benijdde: natuurlijke frischheid en jeugd. Zij had die lichtbruine kleur, welke, gevoegd bij de prachtige donkere oogen met hun lange wimpers, en het lieve mondje, aan weerszijden door kuiltjes verfraaid, aan hare eenigszins onregelmatige trekken het eigenaardig schoone gaf, op Java gewoonlijk [127:] aangeduid door de benaming ietam-manies [Letterlijk: lieve zwarte]. Tante Jet zag met een groot welbehagen op haar nichtje neer, en bekeek Leonie een weinig spottend, toen deze meer met de lippen dan het hart zeide:
"Heel netjes, Justi, tante heeft er eer van."

Van Weijnen drukte een kus op het voorhoofd zijner dochter, en toen in een zelfden blik haar en zijne vrouw omvattende, sprak hij in een aanval van dichterlijkheid:

"Wie had ooit kunnen denken, dat een oude stam als ik nog eens twee zulke mooie bloemen zou dragen!"

"Weijnen wat ben je weer ondeugend!" schertste Leonie, en tikte met de punt van hare waaier op zijne vingers. "Hadt je wel gedacht, Justi, dat papa zoo dichterlijk kon zijn? Och toe maak dit knoopje dicht, wil je?"
"Allah, tienka nja [Heer wat een grillen], ik kan niet verdragen," mompelde tante Jet sotto voce.

"Tante, zou u geen trek hebben mee te gaan?" vroeg zij vleiend.

"Ik bedank, verlang niet;" en door dit norsch antwoord een weinig uit het veld geslagen, vroeg Leonie haar man, of hij toch eindelijk eens naar het rijtuig wilde zien. Nonnie kwam aanloopen, en hare bewondering van mama was zoo oprecht, dat deze zich voorzichtig boog, om de kleine meid een nachtkusje te geven. Weinige oogenblikken later reed het drietal weg, en tante bleef alleen mijmerend over de dwaasheid van oude mannen, die zich de weelde veroorloven met eene mooie toktok te trouwen, en over het onverdragelijke gedrag van Nonnie, die hare stiefmoeder zoo mooi en zoo lief vond!
IV.
In een der zijgalerijen van de societeit Concordia, waaruit men een vrij gezicht had op de groote danszaal, stonden twee heeren rustig de dansende paren aan te zien, [128:] en toch was het wel te verwonderen, dat zij geen deel namen aan den dans. Zij waren beiden nog jong, en de eene zelfs zeer knap van uiterlijk, ofschoon er iets op zijn gelaat lag, dat men evengoed treurig als vermoeid kon noemen.

"Kan je dat nu niet verleiden, Victor?" vroeg de andere; "jongen, ik wou, dat ik in je plaats was,en die zeere voet me niet belette mee te springen. Zelden waren er zoovele frissche, lieve toiletjes, en voor zoover ik mij herinneren kan, was het nooit zoo geanimeerd. Kom, vrind, ik deed mee, als ik jou was…"
De aangesprokene schudde het hoofd.

"Dank je, Smit; ik heb er geen lust toe…"
"En waarom niet, kerel, je zoudt goed ontvangen worden, je bent, neem 't me niet kwalijk, dat ik't ronduit zeg, een knappe vent, en wees verzekerd, de dames kijken nu reeds naar je…"
"'t Kan me weinig schelen; maar wanneer het hart niet tot vroolijkheid stemt, kunnen de beenen niet dansen…"
"Ach kom! Wees zoo theatraal niet! Je wilt den romantische uithangen!"
"Neen volstrekt niet! Er is niets romantisch in hetgeen mij op het hart drukt…"
"Wat is het dan? Heb je je hart in Karang-Gossoh gelaten?"
"Mijn hart niet, maar schulden."
"Beren! O Hemel! wie van al die vroolijk dansenden heeft ze niet! Is dat alles, nu laat ze op hun gemak uitbrommen, en dans maar op!"
"Je neemt alles zoo lichtzinnig op, Smit, dat mij de lust vergaat, je tot vertrouwde te maken."

"Dat weet je beter, Victor, ik kan licht schijnen als eene zeepbel, maar daarvan ben je toch overtuigd, dat hieronder een hart zit, een hart..., enfin! Ik wou dat ik het in volle waarde aan goud voor je kon neerleggen en daarbij zeggen: - Zie zoo, Victor, zet dit je beren voor en stel die lieve dames niet te leur, door hun het gemis van zulk een goeden danser, als Hubert Smit, nog smartelijker te doen gevoelen!"
[129:] Victor glimlachte ondanks zich zelven, maar dadelijk weer ernstig wordend, zeide hij:

"Ik heb veel schulden, zeer veel. Zoolang mijne ouders nog leefden, heb ik er te Djocjocarta maar luchtig op aan geleefd, zonder te denken aan den dag van morgen. Maar op een goeden avond komt de doodstijding van papa, en kort daarop eene afrekening van de executeurs, en het einde van alles was, dat ik met een kleine drieduizend gulden heel tevreden kon zijn, en. wat de rest betreft, mijne beren brommen nog, en, wanneer ze op zullen houden, weet de duivel."

"En heb je daarom zooveel zorgen, malle jongen?"
"Dag en nacht. Ik ben nu ouder en wijzer geworden, de tijd der dolle jeugd is voorbij. Als ik nu opnieuw moest beginnen, zou ik 't anders aanleggen. Maar wat is daar nu aan te doen? Gedane zaken nemen geen keer, helaas! En wat een last drukt nu op mijne schouders! Zoolang ik niet alles heb afbetaald, beschouw ik me niet als een fatsoenlijk man."
"Ho, ho, overdrijf bet niet!"
"Allen lust tot plezier-maken heb ik verloren; te Karang-Gossoh vinden ze mij den vervelendsten controleur, die er ooit geweest is, en de dokter van T. heeft me aangeraden, verlof naar Batavia te vragen, om mij wat te verstrooien."
"De beste verstrooiing, als je mij gelooven wilt, is eene poging te doen om van die beren bevrijd te raken."
"Dat is me ook een mooie troost! Heb je geen beteren?"
"Wacht, man! ik geef je het middel aan."
"Zeg dan op! Ik ben waarlijk nieuwsgierig."

"Je hebt eene mooie positie, een goed gezicht, fatsoenlijke manieren, alle dingen, die je tot een goede partij maken."
"En vele scbulden."
"Laat die vooreerst rusten! Welnu, onder al de bloemen, die in dat park met elkander in schoonheid wedijveren, zullen er genoeg zijn die…"
"Mij hebben willen! Maar dat is niet voldoende, Smit: [130:] zeker zijn er tal van mooie, lieve meisjes bij, maar leelijke ook, en ik, arme sukkel! ik zal nu aan zoo'n lomp schepsel, als daar op de canapé zit, omdat zij vol diamanten is, de voorkeur moeten geven, boven die lieve meid met hare prachtige krullen. Is dat geene onteerende gedachte, Smit?"
"Alle geëxalteerde praatjes op een stokje, Vik! je hebt een goed neusje, hoor! Vindt je dat meisje zoo mooi, die daar met dien blonden officier danst? Hoor nu naar mijn zeggen: dat meisje is de dochter van een hoofdambtenaar, die zeer veel geur maakt, en pas met een jong vrouwtje is hertrouwd, daar, die nu juist op- en neerloopt, in de groene japon; zie je? Of ze rijk zijn, weet ik niet. 't Zal één van die huishondens zijn, welke met den man staan of vallen. Haar moeder had nog wat diamanten, maar ze heeft eene tante, een rijke weduwe, wier eenige erfgenaam zij is."
"Hoe weet je dat?"
"Omdat ik een neefje ken van den klerk van een notaris, en daardoor weet, dat juffrouw Justine van Weijnen eenige erfgename is van alle roerende en onroerende goederen van Henriëtte Zanger."

"'t Geeft wat, eene tante, die misschien ouder wordt dan hare nicht!"
"Begrijpt ge dat niet, wat het beteekent erfgenaam te zijn van eene rijke Indische tante? Dit beteekent dat die tante niets liever ziet, dan dat haar nichtje eene goede partij doet. Gebeurt dat, dan kan ze rekenen op een mooie uitzet, en een hoop diamanten..."

"En mijne schulden?"
"Die eeuwige schulden! Men moet slim zijn! kort na het huwelijk kom je met eene roerende bekentenis eerst een heel kleine rekening, mevrouw vleit hare tante, die er geen bezwaar in ziet, ze voor te schieten; dan eene grootere, en zoo gaat het door totdat ze allen betaald zijn..."
"O, wat eene koude redeneering! Er zit geen greintje poëzie in je; een meisje huwen omdat zij eene rijke tante heeft! Dat is laag, dat is de schending van den heiligsten band, waarmede God twee harten verbindt. Neen, Smit, [131:] zoo diep ben ik niet gezonken, dat ik in staat zou zijn tot zulk eene daad!"

"Wat groote woorden! Geloof me, Vik, met zulke idées raak je nooit je beertjes kwijt. Kom, wees verstandig. ik zal, zeer langzaam de zaal doorhinkende, je aan juffrouw Van Weijnen voorstellen, wil je?"

"Als 't je verveelt hier toe te kijken, dan met pleizier."
"Of het mij verveelt? Dat kun je denken. Kom maar mee, hierheen; oef! wat doet me dat been zeer!"
Justine zat naast Leonie op de canapé, tot groote vreugde van Smit, die deze gelegenheid met genoegen aangreep om zijn vriend Everdijk aan moeder en dochter voor te stellen.

Als Victor wilde, kon hij een allergalantst cavalier zijn; Justine schonk hem de tweede wals, en terwijl het tweetal zich verwijderde, bleef Smit met mevrouw Van Weijnen, die niet walsen kon, op de canapé praten, en verhaalde haar alle mogelijke goeds van Victor Everdijk.

"We zullen dat onthouden," dacht Leonie, en toen Victor haar om een dans vroeg was zij allervriendelijkst en noodigde hem met zijn vriend Smit op den eerstvolgenden Woensdag, haar receptieavond, te haren huize.
"Alles gaat goed," zeide Smit in zich zelven bij het naar huis gaan; "Viktor zal wel den verstandigsten weg kiezen."
L.
Op den volgenden Woensdag huurden Smit en Everdijk samen een rijtuig en reden naar Kramat, waar het huis der Van Weijnen's in zijn schitterenden glans van glaslicht prijkte. Leonie nam de honneurs waar, lief en naïef als altijd; Justine stond haar ter zijde, terwijl papa alle huishoudelijke beslommeringen aan de whist-tafel vergat. Tante Jet was bij zulke gelegenheden gewoonlijk niet te zien. De recepties van mevrouw Van Weijnen hadden, niettegenstaande zij nog zoo kort bestonden, reeds eene reputatie verworven.
[132:] Leonie verstond uitnemend de moeilijke kunst der causerie; ze sprak even gemakkelijk en over alles met den ontwikkelden heer als met de onbeduidendste dames, Justine was een goede musicienne; mijnheer won aller harten door zijne jovialiteit, en wat niet het minste was, er werden goede thee, fijne dranken en Manilla-sigaren gepresenteerd; dikwijls kwam een fijn soupé de gasten verrassen, en al deze voorrechten maakten het huis der Van Weijnen's tot eene zeer geliefkoosde plaats voor hunne talrijke kennissen, met dezer kennissen, want nergens wordt het spreekwoord: Les amies de mes amis sont mes amis [De vrienden van mijn vrienden zijn mijne vrienden] ) zoo tot waarheid gemaakt als in onze goede Oost. 
Everdijk was dien avond het middelpunt: hij musiceerde met Justine; hij gaf zelf eene prachtige solo ten beste; hij sprak met Leonie over Fransche en Duitsche litteratuur; hij vertoonde nieuwe kunstjes met de kaarten, - in één woord: hij was allerbeminnelijkst voor iedereen, maar voor Justine het meest. Zij vond hem dan ook zooals hij zich voordeed, een aangenaam jong mensch, en, voor het eerst van haar leven klopte iets daar binnen ten gunste van den geestigen controleur, En hij?
Smit zweeg met voordracht over hetgeen op 't bal gesproken was; hij liet zelfs niet uit de verste verte merken, dat hij nog eenige herinnering daaraan had bewaard; slechts toen Everdijk hem aan zijn huis afzette, om alleen verder naar zijn logement te rijden, zeide Smit:
"Jammer, dat je niet met de tante hebt kennis gemaakt! Een lief mensch, o zoo lief, maar in plaats van op hare tong of haar gezicht, bewaart zij die liefheid in het geldtrommeltje…"
Nauwelijks was Everdijk alleen, of hij bedekte zich het gelaat met de handen. Hij schaamde zich voor zich zelven:

"Onder alle meisjes zou ik haar juist hebben uitgekozen, maar kan, mag ik haar, die ik hoogacht en misschien spoedig innig zal liefhebben, mijne hand aanbieden, omdat zij bij den dood van hare tante rijk zal zijn? Smit zou zeggen, dat ik al te romantisch ben, en dat het juist goed [133:] uitvalt in het meisje van mijne keuze het noodzakelijkste te vinden; doch dit neemt niet weg, dat ik Justine alleen zou trouwen om het geld, en het meisje verdient beter. O, hoe waar is het, dat elke fout hare straf na zich sleept!"
Niettegenstaande deze wijsgeerige gevolgtrekking, trok Everdijk eenige weken later de stoute schoenen aan. Hij vroeg bij Leonie om Justine's hand, en toen deze, over het voorstel verrukt, hare stiefdochter liet roepen, las Victor in dezer oogen, wat hij vreesde en hoopte te gelijk. Zij had hem hare liefde geschonken, de eerste liefde van haar warmgevoelig hart. En hij, in plaats van het op die wijze te beantwoorden, hij gehoorzaamde slechts aan een koud eigenbelang. Fijngevoelig en prikkelbaar als hij was, kwetste deze gedachte hem in het diepste van zijn werkelijk edel gemoed, maar slechts één weg stond hem open. Hij kon niets anders handelen,- vervolgd als hij onophoudelijk werd door de schaduw van zijn berg schulden. Het strikte geheim, dat hij hierover moest houden gedurende den korten tijd van hun engagement, deed hem de gevolgen van zijn stap nog donkerder inzien, en gaf hem soms iets treurigs dat de helderziende Justine tot nadenken stemde. 
VI.
Eenige dagen na de bruiloft van Victor Everdijk en Justine van Weijnen verscheen een groote reis wagen op het erf van haar vader. Eene menigte doozen en pakjes werden er ingedragen; het pleegkind van Tante Jet klom op den bok, een zeker teeken, dat de oude dame het bruidspaar vergezelde; eindelijk kwam de geheele familie in de voorgalerij. Nonnie en Jakob huilden hardop. Justine zag er ernstig uit; Leonie was druk in de weer: zij dacht om alles, zorgde voor alles, en uitte soms op haar gewone, naïeve wijze het gevoelen van hare onmacht, om nu alleen zulk een groot huishouden te dirigeeren, waarop tante niet veel anwoordde. Ze wilde veel liever haar nichtje helpen dan een vreemde toktok. Poppie ging mee; dat zou voor Justine een heele afleiding in Karang-Gossoh zijn.

Eindelijk was,het oogenblik van vertrek gekomen; nu eerst [134:] verloor Justine haar bedaardheid, zij wierp zich aan haar vaders borst, luid snikkende:

"Ach, papa, lieve papa!"

Ook Van Weijnen was ontroerd.
"God zegene u, mijn beste kind," zeide hij, "wees voor je man eene even goede vrouw als je voor mij eene dochter geweest zijt; en gij, Everdijk," ging hij voort, zich tot den controleur richtend, "waardeer haar goed, want ik vertrouw u een schat toe."

Everdijk beloofde dit, maar hij werd bleek; niettegenstaande hij zich in den grond van zijn hart voornam, die belofte getrouw te blijven, kwam de geheime drijfveer van al zijn daden hem luide verwijten, dat hij vader en dochter bedrogen had. Tante Jet's afscheid van haar zwager en diens vrouw was niet bijzonder roerend, maar bij Jakob gekomen, kreeg zij een aanval van sentimentaliteit, en toen ieder zijne beurt had gehad, stapten allen in het ruime rijtuig.

Het portier werd gesloten; de loopers zetten de paarden aan, de koetsier deed zijne zweep klappen; men boog zich nogmaals om met zakdoeken te zwaaien, en voort ging het gevaarte den langen weg af, het zinnebeeld van hun levensbaan.

"Zie zoo," dacht Leonie, "nu eerst ben ik in waarheid mevrouw Van Weijnen."

De controleurswoning van Karang-Gossoh was een aardig huis; het lag schuins tegenover de Regentswoning, door een tuin van den grooten weg gescheiden. Voor een jonge-mans-verblijf zag het er netjes uit; in den tijd van zijn engagement had Everdijk er eenige veranderingen in laten maken; en tante Jet had voor gerieflijk meubilair gezorgd.

"Het ziet er allerliefst uit," zei Justine tevreden.

"Vindt ge dat? Ik voor mij vrees dat jij, die aan het levendige Batavia gewoon zijt. Karang-Gossoh schrikkelijk eenzaam zult vinden, en dan met zulk een droog mensch als ik."

"Als jij, Vik? Kom dat meen je niet."

"Toch wel, Justi, ik…" Hij had eene bekentenis op de lippen, maar de schaamte legde hem 't stilzwijgen op.
[135:] Niets brengt zulk een dwang tusschen twee personen, dan wanneer één hunner in 't bezit is van een geheim dat hem geheel vervult, en dat hij niet aan de andere kan of wil mededeelen. Jnstine bemerkte dat Victor's ziel niet voor haar blootlag, ze was te kiesch om hierover eene vraag te doen, maar zij leed er toch door.

Eenige dagen na hunne aankomst kwam Everdijk kort voór het ontbijt bij zijne vrouw, met een briefje in de hand.

"Och, Just," vroeg hij, "ik heb daar een rekeningetje gevonden, dat nog op betaling wacht. Ik ben op 't oogenblik slecht bij kas; zou je tante me die ƒ 300 niet willen voorschieten?"
"Zeker, wel Vik, ik zal 't haar vragen…"
Tante voldeed dadelijk aan Justine's verzoek; maar toen zij veertien dagen later met hetzelfde verzoek aankwam, begon zij iets te brommen over menschen, die niet konden wachten tot haar dood, om haar dan voorgoed uit te kleeden.

"Laat dit nu voor het laatst zijn, Vik," verzocht Justine. "Tante is een beetje houvast en ik kan de gedachten niet verdragen, dat wij nu reeds op haar erfenis willen teren…"
"Dat zou bespottelijk zijn," mompelde Everdijk; "maar ik vind het alles behalve lief, dat ze om zoo'n kleinigheid reeds pruttelt; dat mag ze toch wel voor je overhebben."
En na dien tijd was Victor tamelijk koel tegen tante, tot grooten spijt der arme Justine die beurtelings de klachten van beiden over elkander moest hooren, zonder voor één hunner partij te mogen kiezen. Had Everdijk kunnen veinzen, dan zou hij zich zoo lief mogelijk tegenover tante Jet hebben voorgedaan, maar dit ging hem slecht af en hij koos de slechtste partij. Op die manier baatte het hem niets, een lief vrouwtje als het zijne aan hare familie ontnomen, en in de wildernis overgebracht te hebben: de beren bromden luider dan ooit; er moest een eind aan komen.

"Justine," zeide hij eens, na langen strijd met zich zelven, "ik geraak bepaald in moeilijkheden, zoo deze re[136:]kening niet betaald wordt. 't is maar ƒ 470, doch ik heb niets in kas; voor je tante is het eene kleinigheid. Heeft zij dat nu niet eens over voor je man? Ik kan dat egoïsme van die Indischen niet verdragen."
Justine kleurde; elk woord ten nadeele harer landgenooten gezegd, rekende zij als tot haar persoonlijk gericht.

"Zijn de Hollanders het nooit, Vik?" vroeg zij.

"Wat bedoel je?"
"Of die nooit egoïstisch zijn?"

"Ziet dat op mij?"
"Volstrekt niet op u, in 't bijzonder; je zegt van tante, dat zij egoïstisch is, ofschoon zij dit nooit heeft getoond. Integendeel, altijd heeft ze alle mogelijke zorgen voor onze familie gehad, en nu zelfs..."

"Wat nu? Is 't dan zoo'n opoffering om hier den baas te spelen, wanneer ze genoeg merken kan, dat ze haar te Batavia meer dan moe waren? Voor mijn part… Zeg eens, Justine, wil je het nog eens probeeren?"
"Neen, man, ik doe het niet! Ik wil me niet ten tweeden male aan eene weigering blootstellen…"
"Zal ik het dan doen?"
"Ach, Victor, dat gaat nog minder. Geloof mij, als tante eens neen heeft gezegd, dan blijft ze er bij…"
"Wat doet dat mensch toch met al haar geld? Het laten roesten in de trommel, terwijl het mij uit de verlegenheid zou redden. Ik kan me van zulk een zotheid geen begrip vormen. Niets is onverdragelijker dan zulk onvruchtbaar geld. Ze verdient het niet te hebben…"
"Als je er zoo over denkt, Victor," zei Justine half schertsend, "had je beter gedaan met tante, in plaats van met mij te trouwen. Dan had je zeker meer invloed op haar gehad dan nu."

Op zulk eene verandering, als er thans in Victor's trekken plaats had, was Justine niet voorbereid. Hij verbleekte, stond schielijk op, wierp de deur met geweld achter zich toe, en liet Justine gedurende den geheelen dag alleen.

Het was regenachtig, somber weer, alles stemde tot melancholie, en Justine bleef in hare kamer schreien. Tante [137:] kwam er bij, en na lang vragen bekende Justine eindelijk dat Everdijk in zorgvolle omstandigheden verkeerde wegens die schuld. Zonder een woord te spreken, haalde tante Jet haar kistje voor den dag, en legde het geld in één pakje bankbiljetten op de tafel.

"Goede, lieve tante," snikte Justine, en het deed haar pijn in 't hart, dat de man, dien zij innig, zelfs hartstochtelijk, liefhad, toch nog slecht dacht over hare tweede moeder.

VII.

Op een guren morgen in de regenmoesson kwam Justine zeer vroeg in de kamer harer tante, en vond deze voor hare kast staan in de houding van iemand, die in de grootste verslagenheid verkeert; het slot droeg sporen van opengebroken te zijn, eenige kleeren lagen op den grond verspreid, en 't raam stond open.

"Ze hebben gestolen; alles is weg; ik ben nu arm Justine, tobat toch die dieven!"

En zij begon luid te weenen. Justine schrikte hevig; ze zag de kast na, en kwam spoedig tot de overtuiging, dat alle zilveren sieraden van de toilettafel en zelfs de beroemde geldkist, verdwenen waren.

Justine wekte haar man, deze kwam dadelijk toegeschoten; alles werd nog eens opgenomen; men riep de bedienden, die natuurlijk van niets afwisten, en toen er niets duidelijk werd, nam Everdijk zich voor gerechtelijk onderzoek te laten doen naar de dieven. Hij was zeer driftig.

"Dat komt nu van dat eeuwige potterssysteem," pruttelde hij; "in plaats er iemand plezier mee te doen, strijken de dieven met dat geld, en niemand heeft er iets aan. Poppie, als je ooit rijk wordt, moet je oppassen, dat de dieven niet met je geld gaan loopen."

"Ik ben bang voor de dieven. Als ze maar niet Poppie stelen!" huilde het kind.

"Wees maar niet bang, als ze tantes poppen hebben, zullen ze Poppie met rust laten. Maar ik weet wie er schuldig is!"

[138:] Tante was kalm naar omstandigheden; zij was veel minder opgewonden dan haar neef.

"Nu ben ik arm," zeide zij, "ook hoed. Nu goef niemand te verlangen, dat ik dood haat."
"Tante," sprak Everdijk, nadat de uitkomst bewezen had, dat al zijne pogingen vergeefsch waren geweest, "één kan er maar zijn, die uwe kist heeft gestolen; 't moet iemand wezen, die fameus goed met de geheimen van uwe kast bekend is. Dus ik hoop, dat u het mij niet kwalijk zal nemen als ik het u rontuit zeg: Niemand dan Sarilah kan het gedaan hebben."

"Astaga!" riep tante met opgeheven handen, "dat is niet waar! Sarilah veel te eerlijk! zij geeft niet gestolen, dat weet ik wel. Allah toch, Everdijk, je mag zoo niet denken. Sarilah is een hoed kind, dat weet Justine wel, niet waar, Justi?"
"Goed of niet goed! We zullen de jongejuffrouw eens onderhanden nemen."
"Niet doen toch! Dat kind is zoo klein. Ze kan niet, eens met de hand tot het slot komen. Tobat; Everdijk, je maakt zoo'n spektakel. Soedah, laat maar mijn held weg, nu goef je niet meer te verlangen naar mijn dood."
Tante vond dezen volzin zeker zoo mooi, dat ze dien iederen keer ten beste gaf.

"Allemaal praatjes! 't Hollandsche geld is veel te mooi om er een paar vuile Javanen mee te laten pret maken. Sarilah, kom eens hier!"

't Verhoor gaf weinig resultaat; 't arme kind begon dadelijk hardop te huilen, en antwoordde of niets op de vragen, of toonde door hare antwoorden, dat zij ze volstrekt niet begreep. De andere bedienden werden op hunne beurt ondervraagd.

Niets baatte, de dieven waren gevlogen, en niemand wist waarheen. Natuurlijk baarde die geschiedenis veel opzien, doch zooals het gewoonlijk gaat eene maand later dacht niemand er meer aan dan de betrokkenen, en Everdijk vooral. Hij had zijne vermoedens, en gaf ze onbewimpeld aan Justine te kennen.

Ofschoon zij dit niet bekende, was ze van het eerste [139:] oogenblik af van zijn gevoelen geweest. Hij kon tante Jet niet goed meer zien; alles wat zij deed hinderde hem; ze kon niets meer doen wat hem beviel, en zelfs Justines tegenwoordigheid belette hem niet, om nu en dan aan zijn gevoel lucht te geven. Hij geraakte hoe langer hoe meer in eene spanning, die hem verbitterde; en al zijne goede gevoelens zoo niet doodde, dan ten minste in slaap suste.
Gelukkig voor allen kwam er een brief uit Batavia.
Leonie had leeren inzien, dat het beheer van een groot Indisch huishouden heel iets anders is dan dat van een Europeesch bovenhuis gedurende de wittebroodsweken.

Het bestier kostte haar zeer veel hoofdbreken en, wathet ergste was, Van Weijnen merkte, dat de daling van zijn maandelijksch saldo volstrekt niet in evenredigheid stond met de verbeteringen van tafel en bediening.

Na lang en rijp beraad vond Leonie, dat zij voorbarig had gehandeld, en het toch beter was, zich zelve geheel aan de kinderen en haar toilet te wijden, en voor het overige maar het juk van tante Jet te dragen. Er werd dus een heel vleienden brief geschreven, waarin Leonie op alle mogelijke wijzen bewees, dat Justine toch niet half al de zorgen had harer ouders, en dus tante te Batavia veel noodiger was dan te Karang-Gossoh.

"Geel hoed!" zei tante. "Gierzoo ik ben toch maar last; daarzoo ook toktok, overal toktok, maar daar ze vragen mij, en gier nu ik arm ben, ze geb niet meer noodig met mij."
En zij vertrok naar Batavia, tot groote verlichting van Everdijk, en alleen betreurd door de arme Justine, die zich thans zoo eenzaam en treurig gevoelde, als ware ze alleen op de wereld.

"Justine," zei Everdijk haar eens, ,ik maak je ongelukkig."
"O neen, Victor!" antwoordde zij. 
"Ontken het niet, ik zie 't aan je gezicht, je hebt in mij den man niet gevonden dien je tot echtgenoot hebt gekozen."
"En jij ook niet in mij, Victor?"
[140:] "Justine, zeg dat niet! Wat zou ik je verwijten! Ik wilde dat ik anders was, ik zou u zoo gaarne willen vergoeden, wat je ginds hebt achtergelaten, maar - "
"Er is iets dat je hindert, Victor, ik weet niet wat het is. Zeg het mij ronduit! Geloof me, het zal beter zijn wanneer je niets voor mij verbergt, dan op deze wijze."
"Neen, Justine, ik kan het je niet zeggen, je kunt er niets aan doen en, geloof me, er zou eene grooter verwijdering tusschen ons ontstaan, wanneer ik zulk eene nuttelooze bekentënis deed."

"Zeg me ronduit Vik, is het iets onteerends?"

"Je wilt me uitvragen Justine, en ik zeg je vooraf, dat ik op niets antwoord. Alles of niets! Weet echter, dat ik meer ongelukkig, dan slecht ben."

"O foei, en ik kan je niet helpen, niet troosten! Waarom ben ik dan je vrouw, als het niet is om lief en leed met je te deelen?"

"Later als het voorbij is, maar wanneer en hoe dit gebeuren zal weet God alleen."

"Ach, Victor, is ons huwelijk er oorzaak van; is het je in eenig opzicht tegengevallen?"

Hij verbleekte.

"Justine, ik had nimmer te Batavia moeten komen, het ware voor jou en voor mij beter geweest."

En hij verliet de galerij.

Met grenzenlooze onbedachtzaamheid had hij hier eenige van zijne gedachten opengelegd, zonder er aan te denken, hoe Justine ze duizend en duizendmaal in haar geest zou herhalen en gevolgtrekkingen maken, die verre van de waarheid verwijderd waren, en misschien niet tot zijn eer strekten. Zij besloot eindelijk, het kostte wat het wilde, achter Everdijk's geheim te komen, en stelde daartoe al hare aangeboren vrouwelijke listigheid in het werk. 
VIII.

Viktor Everdijk zat alleen in zijn kantoor. In zijne hand hield hij een brief, en las dien herhaaldelijk over, als om er [141:] het een of ander lichtpunt in te zoeken. Het schrijven kwam van zijn voornaamsten schuldeischer, een rijken heer op Samarang, van wien hij tegen hooge rente een aanmerkelijke som had geleend.

De brief sprak van rechterlijke vervolging;van korting op zijn traktement, van verkoopen der pretentie; alle verschrikkelijke dreigementen, die de schulden achter zich voeren.

Menig ander dan Everwijk had die zaak meer philosophisch opgenomen, en zich daarover niet bekommerd, maar aan zijne schuldeischers de zorg overgelaten, ze met het Gouvernement af te maken, daarvoor had hij nog te veel eergevoel; hij schaamde zich voor zijn schoonvader, voor zijne vrouw, te moeten bekennen, dat hij haar enkel had getrouwd omdat zij eene rijke erfenis te wachten had, dit denkbeeld alléén maakte hem duizelig. Tot nu toe was alles, dank dezen geldschieter vooral, goed geheim gebleven, maar nu dreigde hij met openbaarmaking; en dan? Er lag veel geld voor hem in het laadje zijner secretaire: de schuld was er slechts een klem gedeelte van; o, wat verleidde hem we schat, hoe gemakkelijk zou het zijn de hand daarnaar uit te steken, en alle mogelijke schulden daarmee te betalen! Het was de gouvernementskas; lang kon het duren voor ze geïnspecteerd werd, indien tusschentijd zou alles geregeld kunnen worden; hij kon, zoo hem de tijd daartoe gegund werd, zoo regelen dat nooit iemand îets van het bedrog te weten zou komen. Waarom zou hij dan aarzelen?

De vrees voor een slechte daad hield hem eenigen tijd terug; de strijd was hevig, maar de brief die uittartend voor hem lag, overwon; snel nam hij een groote som uit de kas, gelijkstaande met het driekwart zijner schuld, sloot deze in eene enveloppe, schreef het adres, en zonder eenige verdere voorzorgen legde hij het stuk tusschen de andere brieven, die op verzending wachtten.

Hij was doodsbleek geworden; elk geritsel deed hem opspringen; een oogenblîk was voldoende geweest om hem schuldig te maken, en hij sidderde voor de verschrikkelijke verantwoordelijkheid, die hij op zich had geladen tegenover God en de menschen.

[142:] Dien middag sprak hij geen woord aan tafel, vergat zijn gewoon middagslaapje, deed later niets dan brommen op de bedienden, en trachtte alzoo het vuur, dat hem inwendig verteerde, te blusschen. Eenige dagen later, toen de quitantie reeds in zijn bezit was, verliet hij Karang-Gossoh om een dienstreis te ondernemen, en liet Justine met Poppie alleen achter. 
Hij bleef twee weken weg, en in de diepe eenzaamheid van het gebergte nam zijn onrustige, verbitterde stemming eenigszins af. Het was dus met veel zachtere gevoelens, dat hij op een avond weer in zijn woning terugkwam. Justine zat in de achtergalerij te naaien, terwijl kleine Poppie huisjes en boomen uit een speelgoeddoos op de tafel rangeerde.

"Nu al terug, Vik? Dat had ik niet verwacht," zeide zij, en ging hem blijmoedig te gemoet.

Hij omhelsde haar en Poppie, en vroeg bijna onmiddellijk, of er niets nieuws was voorgevallen.

"Niets," antwoordde Justine; doch zoo hij haar oplettend had bezien, zou hij gemerkt hebben, dat zij de volle waarheid niet zeide.

Men zette zich aan tafel; Everdijk verhaalde over zijne reis, Justine over brieven die zij uit Batavia had ontvangen, waar de familie zeer verheugd was door de komst van een kleinen wereldburger, en zoo verliep een aangenaam uurtje.

Het dessert was juist opgebracht, toen Justine opeens, als had ze er pas aangedacht, zeide:

"A propos, Victor, je klerk zal je wel veel te vertellen hebben; gisteren is de Inspecteur van Financiën op je bureau geweest."
"En dat zegt ge nu pas?" riep hij opstuivend, "en… en wat…!"
Hij was lijkkleurig geworden, vloog de kamer uit, zijn kantoor in.

"Victor trek het je niet zoo aan, alles is goed afgeloopen!" riep de verschrikte Justine.

Hij hoorde niet, stak de petroleumlamp op zijn lessenaar aan, sloot de deur achter zich, en nam zijne boeken op, maar hij zag, hij las niets: de letters en cijfers dansten voor [143:] zijne oogen, de gedachten dwarrelden door zijn hoofd rond zijn gelaat gloeide, zijn lichaam was koud als ijs; alle pogingen om bedaard de kolommen na te zien waren vergeefs, zijne krachten begaven hem. Hij gleed van den stoel op den grond, en zoo vond hem een uur later de ongeruste Justine, die, na vruchteloos kloppen op de deur, het raam had laten openbreken. Zij riep hem bij den naam, maar hij verstond haar niet, en kermde onophoudelijk.

Hij leed aan eene hevige koorts. Met veel moeite bracht zij hem te bed, waar hij den geheelen nacht door bleef ijlen. De lang ingehouden aandoeningen gaven zich eindelijk lucht; als Justine hem eenige uitleggingen gaf, wilde hij van niets hooren, of; liever hij verstond haar niet.
Het was een schrikkelijke nacht voor het jonge vrouwtje.
Zij had een bediende naar den dokter gezonden, maar deze woonde tien paal verder en het was reeds ochtend toen hij kwam. Justine kende den achtenswaardigen man goed; tante Jet had hem vroeger dikwijls noodig gehad, en deze, die zoo zelden met een tottok ingenomen was, schonk den dokter van T. haar vertrouwen.
IX.
Een week lang bleef Victor's toestand bedenkelijk; toen kwam de crisis, waarna de beterschap merkbaar werd. Justine had al dien tijd trouw aan zijne zijde gewaakt, en nu eerst, nu het gevaar geheel geweken was, liet zij zich overhalen eenige rust te nemen.
"Ge hebt een schat in uw vrouwtje," zei de dokter tot den zieke. "Ge kunt haar niet genoeg op prijs stellen."
"Daarvan ben ik maar al te goed overtuigd, ik ben niet waard haar te bezitten," en vol schaamte bedekte hij zich het gelaat.

"Kom kom, geen sentimentaliteit, vriend! Houd je bedaard, dat is het voornaamste."
"En te denken dat ik haar diep ongelukkig maak," vervolgde Everdijk als tot zich zelven. 
"Ongelukkig? zoo'n flinke kerel als gij zijt, een lief [144:] vrouwtje ongelukkig maken, ik zie daar de noodzakelijkheid niet van in! Hoor eens, Everdijk," ging de dokter fluisterend voort, "lig nu niet te tobben over dingen, die je ziek hebben gemaakt. Alles is in orde, je schuld is betaald."

"Dokter, wat zegt u daar? Weet u van iets?"

"Wel neen, zorg maar dat je beter wordt, en dan kun je weer met frisschen moed aan het werk gaan; maar nu rust, volmaakte rust!"

Vermoeid sloot de zieke zijne oogen, en viel in slaap.

Toen hij wakker werd scheen het gesprokene met den dokter hem als een droom toe, maar hij trachtte er zijn geest niet mee bezig te houden. Zijne gezondheid ging snel vooruit en reeds eenige dagen later kon hij in de achtergalerij op een leuningstoel zitten.
Justine zat naast hem, en las hem de courant voor. Hij hield zijne oogen gesloten, en sprak niets dan het hoognoodige. Toen zij opstond om hem medicijn in te geven, sloeg hij den blik op, en bemerkte, dat zij, in plaats van den gouden band, die haar sarong vasthield, een roode shawl om had.

"Justine, waar is je pending?" vroeg hij.

"In de kast," was haar antwoord.

"En je diamanten oorringen?"

"Maar, Vik; je wilt toch niet hebben, dat ik 's morgens alle juweelen op mijn sarong en kabaja [Indisch négligé] draag."
Doch ze werd zoo rood, zoo rood, dat Everdijk er geheel van ontstelde.

"Justine," sprak hij, zich oprichtende, "er zit meer achter. Zeg mij de waarheid; nooit heb ik je zonder oorringen en pending gezien. Zijn ze ook gestolen of...?" en hij zag haar angstig aan.
"O, Victor, wees niet boos, dat ik zoo onbescheiden ben geweest;" - zij zette zich op de leuning van zijn stoel neer en nam zijne hand in de hare, -"ik deed het met goede bedoelingen. Ik heb gemerkt. dat er iets was, dat je belette jegens mij te zijn, zooals je het zelf wildet, en omdat [145:] je niets wildet zeggen, ben ik aan het onderzoeken gegaan. Daags na je vertrek opende ik je secretaire,... ach! Victor, wordt niet kwaad!"

"Ga voort, Justine, en toen?"

"Toen vond ik een paar brieven van zekeren Louts uit Samarang, en eene quitantie; je moest zeker die schuld betaald hebben, maar hoe, wist ik niet… Ik kwam op het idée uwe verantwoordingen na te zien."

"Maar Justine..."

"Ja, ik heb er zoo'n beetje verstand van; te huis moest ik ook boekhouden - en ik bemerkte, hoe ver gij gekomen waart."

Everdijk wendde het hoofd af; de schaamte verteerde hem.

"Ik besloot alles te verhelpen, zonder dat je het merktet, en daar ik te dom ben alléén te handelen, heb ik den dokter in het geheim genomen, en alleen gezegd, dat je schulden hadt; door zijne tusschenkomst heb ik mijne bijouterieën aan een paar radhen-ajoes [Javaansche prinsessen] verkocht en er veel geld voor gekregen, Ik wist niet, dat ze zooveel waard waren. Maar hij zal haar wat voorgepraat hebben, Ziet ge, Vik, dat is nu de heele geschiedenis. Heb ik goed gehandeld of niet?"
"Justine,- mijne Justine!" riep hij hartstochtelijk uit, en sloot haar in zijne armen en zeide alles, wat hem op het hart lag, in korte, onzamenhangende woorden die voor niemand waarde hadden, dan voor haar, die ze met een blij kloppend hart opving.

"En nu," zeide hij, toen de eerste aandoening voorbij was, "wat zal nu je familie zeggen, als ze weten, dat je om mijnentwille van je juweelen beroofd zijt?"

"Och, Vik, dat behoeven ze nooit te weten. Tegenwoordig zijn fantaisie-stelletjes erg in de mode, en ze zijn eigenlijk veel eleganter dan die lompe Indische bijouterieën."

"Wat kunt ge je toch troosten! Maar hebt je waarlijk geen verdriet van het verlies?"

[146:] "Welneen, Victor, beter zonder bijouterieën te loopen, dan beladen te zijn met een menigte schulden. Doch indien je mij voor dit verlies wilt schadeloos stellen, Victor, ach, beloof mij dan, nooit meer zoo alléén te lijden als nu. Laat mij geen vreemdelinge wezen in uwe zorgen, maar zeg me alles. Hadt ge dit vroeger gedaan, wat zoudt gij u veel smart hebben bespaard!"
"Ik zweer het je, Justine, ik zweer het je," en hij verhaalde haar de geheele geschiedenis van zijn hart, van het eerste oogenblik af dat hij haar in de Concordia had zien dansen.

Een paard hield voor de deur stil; de dokter steeg er af, met een soort van valies in de hand. Hij begaf zich dadelijk naar de achtergalerij.

"Wel zoo," riep hij vroolijk, "hoe gaat het? Ja ik  zie 't wel; 't gaat flink vooruit. Je pols! Mooi, niets geen koorts, maar het had leelijk kunnen afloopen. En mevrouw, braaf uitgerust?"
"Dokter," zeide Everdijk uit de volheid van zijn hart, "u hadt gelijk mijn vrouw is een engel."
"Ja, een engel, en ben ik nu geen duivel, dat ik het mijn geheele leven zal moeten aanzien, dat zij nog eenvoudiger zal gekleed moeten gaan, dan de vrouw van mijn klerk?"

"Ach kom, het kwaad is zoo groot niet; als men zijn goud en diamanten in 't hart draagt, dan kan men ze op het kleed wel ontberen, maar het oog wil ook wat hebben, en hierin hebt ge gelijk" - langzaam maakte hij zijn valies open -- "mevrouw zal er nog liever uitzien, als ze die lieve belletjes aan hare ooren steekt, en deze broche… En hij legde één voor één, Justine's eigen juweelen vóór haar op het tafeltje neer.

"Maar dokter!" riepen man en vrouw verbaasd, "wat beteekent dit?"
"En nu maar gauw verlof gevraagd naar Batavia, en dit kistje teruggebracht aan wie het toekomt!"
En de beroemde kist van tante Jet kwam van onder het valies te voorschijn!

[147:] "Dokter, ik verwacht eene explicatie," sprak Everdijk in gespannen verwachting.

"Och, die is doodeenvoudig."
"O, ik raad het al," zei Justine, in tranen uitbrekend. "Ik begrijp het nu."
"Mevrouw Zanger, uwe geachte tante, die laat me dit ronduit zeggen, veel meer doorzicht en oordeel heeft, dan ze wel kan zeggen, begreep, dat er iets bestond (vergeef mij, dat ik onwillekeurig in zaken kom, waarmede ik mij eigenlijk nooit had moeten bemoeien,) iets, waardoor gij niet volmaakt gelukkig waart. Ze kon het denkbeeld niet verdragen, dat men naar haar dood verlangde, en strooide dus het praatje rond, dat men haar vermogen had gestolen, terwijl zij het in waarheid aan mij vertrouwde…"
"Ik vermoedde het wel," dacht Everdijk.

"En te gelijk opdroeg, om wanneer ik zien mocht, dat gij in zeer moeielijke omstandigheden kwaamt, u buiten haar om te helpen. Toen mevrouw Everdijk dus mijne hulp inriep om hare bijouterieën te verkoopen, begreep ik, dat het oogenblik gekomen was aan haar wensch gehoor te geven. En om nu vrij spel te hebben, kom ik u alles zeggen."

"Duizendmaal dank, dokter! Ik weet niet wie van drieën ik het meest moet danken, tante Jet, Justine of u."

"Wat heb ik gedaan? Ik was maar het werktuig dier dames en niets meer. Nu is de zaak tot ieders genoegen geëindigd. Zorg maar, dat ge in geene aanraking meer komt met zulke akelige roofdieren als de beren zijn, en voor het overige, basta!"

"Nog niet, dokter! Tante moet niet door ons weten, wat er gebeurd is; ik weet, dat het haar erg hinderen zou als ze hoorde, dat we alles wisten; daarom rust op u de zorg, de zaak met haar af te maken. Maar voor vandaag spreken wij er niet meer van. U blijft bij ons eten."

"Nu, mevrouw, het zou al te onoprecht zijn, wanneer ik u bedankte voor die eer."
[148:] X.

Everdijk heeft woord gehouden. Hij maakt zijne Justine zoo gelukkig als zij het slechts wenschen kan. Tante Jet is nog lang boos op hem geweest. maar toen haar nichtje het eerste meisje kreeg, dat naar haar Henriëtte genoemd werd, kon de lieve Leonie haar niet langer te Batavia houden. Zij ging naar Karang-Gossoh, en hier namen Everdijk's hoogst eerbiedige manieren tegenover haar geheel den kwaden indruk weg, dien hij vroeger had gemaakt.

Nooit werd er een woord over het gebeurde gesproken, maar uit de handelswijze van het jongepaar blijkt genoeg, hoe dankbaar zij haar zijn, hen van zulk een last te hebben ontheven. Langzamerhand is zij zulk een lid van het huisgezin geworden, dat niemand hunner en zij het allerminst er aan denkt, dat eene scheiding mogelijk is; nu zelfs, nu Everdijk assistent-resident geworden, naar eene verwijderde buitenpost is overgeplaatst.

"Zeg, Vik," zei Hubert Smit- hem eens, toen hij toevallig zijn ouden vriend ontmoette, "men heeft je wel eens slechter raad gegeven dan ik, op dien avond in de Concordia?"

Everdijk antwoordde met een glimlach, maar inwendig dacht hij:

"'t Is gelukkig afgeloopen, maar het had evengoed kunnen eindigen in gevangenschap en schande!"
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